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Lời cảm ơn! 
 

Sau bốn năm rèn luyện học tập dưới mái nhà chung khoa Viết văn, tôi đã 
có một hành trang vững chắc để bước ra cuộc sống tương lai đầy khó khăn. Đầu 
tiên, tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Văn Giá - Trưởng khoa, cô giáo chủ 
nhiệm và ban chủ nhiệm khoa Sáng tác Lý luận Phê bình Văn học, Trường Đại 
học Văn Hóa Hà Nội đã quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt chúng tôi trong quá trình học 
tập và sáng tác. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà văn, nhà phê bình, các giáo sư 
đầu nghành, các giảng viên tham gia giảng dạy chúng tôi tại Khoa trong suốt bốn 
năm học qua. 
 Tôi đặc biệt cảm ơn Nhà văn Sương Nguyệt Minh - người hướng dẫn, đã 
giúp đỡ tôi hoàn thành các tác phẩm tốt nhất để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Xin 
chân thành cảm ơn Hội đồng chấm điểm, và người phản biện đã nhiệt tình đọc 
bài khóa luận tốt nghiệp của tôi - một cây bút còn quá non trẻ trong nghề viết.   
 Tôi có một nền tảng vững chắc nhờ sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều người 
và sự cố gắng lỗ lực của bản thân, sau này thành đạt hay không là do chính bản 
thân tôi. Cuộc sống đầy gian truân, tôi có thể theo nghề viết hoặc phải làm công 
việc khác thì tôi vẫn luôn khắc sâu tất cả sự giúp đỡ to lớn của thầy cô, bạn bè đã 
nâng bước cho tôi khi đang còn chập chững bước vào nghiệp văn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bài thuyết trình 
Cuộc sống xung quanh chúng ta rất phong phú, cái tôi của mỗi người 

chúng ta đã góp phần làm nên điều đó. Nếu ai hỏi: tại sao chọn lựa nghề viết? tôi 
nói: nó chọn tôi. Đến với văn chương không vì tham vọng sẽ trở thành một nhà 
văn, đơn giản đó là một nhu cầu tự thân. Tôi viết những điều mình không thể nói, 
những gì trong lòng day dứt, suy tư. Sự thật thì cuộc sống không dễ dàng với  
nhiều người, đôi khi tôi viết về câu chuyện của người khác, nhưng có một phần 
con người tôi trong đó. 

Cuộc sống có quá nhiều mối ràng buộc. Khi cố gắng tạo dựng hình ảnh của 
mình trong mắt mọi người, tôi càng giấu đi con người thực của mình. Tôi càng 
đơn độc… Tôi gửi vào những trang viết về con người thật, hoặc chỉ là tưởng 
tượng về một hoàn cảnh nào khác. Nhưng bất cứ một câu chuyện nào cũng vì bản 
thân tôi trước, dù câu chuyện tôi kể là về  họ.  

Những truyện ngắn trong tác phẩm tốt nghiệp của tôi hướng về đề tài cuộc 
sống gia đình, tình bạn, tình yêu. Tất cả đều hướng về một số phận hay một hoàn 
cảnh éo le. Tuy nhiên với ngòi bút còn quá non trẻ nên có thể số phận của những 
nhân vật trong bốn truyện ngắn: Ngách lụt, Người thứ ba, Hạng phúc chia đôi, 
Chết đói chưa được bứt phá đến tột cùng của hoàn cảnh ngang trái để lấy đi nước 
mắt của độc giả khó tính. Nhưng tôi có lòng tin người đọc sẽ ủng hộ cho mình 
nếu họ hiểu được mình. 

Vì vậy tôi xin tóm tắt lại những gì tôi muốn viết trong từng truyện: 
Truyện ngắn “Ngách lụt” là hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ, đối diện với cuộc 

sống vất vả người vợ có những tham vọng cháy bỏng về sự giàu sang mà có 
những sai lầm đáng tiếc. Nhưng vì tình yêu cao cả, bao dung của người chồng 
qua chi tiết xếp từng viên gạch ngăn nước để vợ mình lội nước khi có cơn mưa 
tới để xua đi những ước vọng xa vời đó. Cuối cùng cô nhận ra hạnh phúc thật sự 
là “tình yêu” chứ không phải “tiền bạc”. 

Truyện ngắn “Người thứ ba” kể về tình yêu tay ba, nhưng không ai dành 
được hạnh phúc mong muốn dưới con mắt đứa con không cha. Đứa con ấy vừa 
hận cha, vừa khao khát có một người cha. Hậu quả là hai đứa con trai cùng cha 
khác mẹ bị đồng tính yêu nhau. Hoàn cảnh oan trái đó là do người lớn gây ra. Tôi 
muốn kêu gọi đọc giả: hãy để những đứa trẻ phát triển giới tính bình thường khi 
có tình yêu của cả cha mẹ. 

Truyện ngắn “Hạnh phúc chia đôi” cũng là một trong số nhiều hoàn cảnh 
éo le của những gia đình có vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động. 

Truyện ngắn “Chết đói” nhằm lên án tình thương giữa con người với con 
người không bằng sự ghen ghét đố kỵ lẫn nhau của hai người hàng xóm. Họ cưng 
những con vật còn hơn ban phát tình thương cho một thằng bé ăn xin ngoài 
đường. 

                                                                        Hà Nội, ngày 24-5-2011. 
 



 
Truyện ngắn 

Ngách Lụt 
                                                                
 

Hai người yêu nhau, họ đồng ý cưới nhau sau đó nửa năm, một lễ ăn 
hỏi một đám cưới chóng vánh trong hai ngày. Hoa là người con gái có chút 
nhan sắc trời phú hơn người, chỉ vì cảm động trước tình cảm chân thành của 
Lam, cô nhận lời yêu gần như thương hại. Hai nhà ở sát vách nhau. Họ đều 
sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình giáp biển. Lam theo đuổi Hoa 
gần năm năm trời từ khi cô học phổ thông đến lúc cô ra trường với bằng 
Trung cấp sư phạm trên thành phố. Hoa là con người của tự lập, của nhiều 
tham vọng nhưng trình độ của cô chỉ có hạn. Nhà không nghèo cũng không 
có của dư dật gì, Hoa là con gái lớn, sau cô còn bốn em nữa, bố mẹ luôn cãi 
nhau mỗi khi túng thiếu. Cô luôn mơ ước một cuộc sống đầy đủ với chồng 
sau này. Cuộc sống bon chen ngoài xã hội khiến Hoa mệt nhoài với những 
tham vọng lớn hơn sức lực yếu đuối của mình. Cô chọn cho mình một bến 
đỗ bình yên. Rồi dần từ lòng thương hại Hoa đã yêu Lam thật, cô thấy lựa 
chọn của mình cũng không tệ như suy nghĩ ban đầu. Hoa đồng ý lấy Lam 
cũng vì gia đình cô quý con người hiền lành của anh, đó là động lực lớn 
nhất khỏa lấp đi hoàn cảnh gia đình Lam. Cô biết trước một điều lấy chồng 
chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ít nhất mình sẽ hạnh phúc bằng tình yêu 
chân thành tinh khiết như pha lê của Lam. Một đám cưới hạnh phúc với sự 
vừa lòng của hai bên gia đình.   

Lấy nhau chưa tròn một tháng, hai vợ chồng Lam phải dắt díu ra 
thành phố tìm việc làm với hi vọng có cuộc sống ổn định hơn. Thời buổi xin 
việc khó khăn với cái bằng Trung cấp sư phạm mới ra trường không thể 
kiếm cho cô một công việc nhàn hạ, cuộc sống gia đình đã làm Hoa thất 
vọng. Vợ chồng thuê một căn phòng trọ mười mét vuông nằm trong ngách 
sâu của thành phố, cái ngõ nhỏ đến  nỗi có một người đi ngược lại thì họ 
phải chậm lại nhìn nhau như cùng thông cảm rồi mỗi người nghiêng một 
bên vai mà lách qua.  

Hoa phụ gội đầu cho một quán tóc cũng được coi là lớn, lương tháng 
cũng khá xứng đáng với công sức cô bỏ ra từ tám giờ sáng đến khi không 
còn khách thường thì khoảng mười giờ đêm. Chồng cô lại không được may 
như vậy, Lam tốt nghiệp trung cấp xây dựng đã hơn một năm, anh tìm việc 
gần một tuần mới kiếm được một công việc ổn định. Lam xếp gạch ở các 
công trường cho một công ty xây dựng tư nhân, ăn theo số lượng nên làm 



nhiều ăn nhiều. Công việc thường là đi theo xe tải xếp gạch lại để người ta 
kiểm đủ thì được, cứ một nghìn gạch anh được trả mười năm ngàn đồng. 
Tuần đầu tiên anh xếp được cả năm nghìn gạch, tiền cũng khá. Vất vả là 
vậy nhưng sau chín giờ tối hai vợ chồng lại gặp nhau trong căn trọ nhỏ hẹp, 
họ đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. 

Hoa làm trong tiệm gội đầu, chưa quen với công việc nên những ngón 
tay cô bị trắng bệch ra rồi nhăn lại vì liên tục ngâm trong nước. Khi quen 
dần với công việc cô ngày càng thạo nghề nên những khách đã được gội 
đầu một lần thì sẽ tiếp tục quay lại. Đôi khi, được khách bo riêng mấy chục 
vì làm tốt, hơn nữa Hoa luôn nói chuyện nên hiểu hoàn cảnh từng người đến 
quán, nhất là những thượng đế gội đầu là nam giới lại càng dễ gần. Hầu hết 
họ là những người giàu có, cô ước giá như vợ chồng mình nhiều tiền dù chỉ 
để mua một căn phòng mười mét vuông. Cảm giác có một căn nhà của riêng 
mình có lẽ cực kỳ dễ chịu và hạnh phúc biết bao. Ngày nào đi làm nhìn thấy 
túi tiền những người khách mà Hoa thấy tuyệt vọng, căn nhà vẫn mãi là ước 
mơ. Với công việc hiện tại của hai vợ chồng chỉ đủ ăn và dư dật không 
nhiều lắm, cô thấy bị phản bội bởi chính ước mơ của mình một cách ghê 
gớm. Đàn ông đến quán gội đầu đều nhìn Hoa thèm muốn, những lời tán 
tỉnh cùng ví tiền của họ làm cô thấy mình bị lung lạc dần. Thỉnh thoảng, 
nhận được một lời mời đi ăn tối hay đi uống cà phê cũng làm Hoa lưỡng lự, 
nhiều lần như vậy cô nhận lời. Họ cùng đến những quán ăn sang trọng, tặng 
những món quà đắt tiền làm cô cảm động. Hoa nhận ra sống trong tiền bạc 
và hưởng thụ chính là hạnh phúc, điều đó là kẻ thù đưa cô ra xa vòng tay 
của Lam hơn. 
 Ban đầu Hoa nghĩ tất cả những cuộc hẹn hò giản đơn không hề có lỗi 
với chồng bởi cô chỉ đi ăn và nhận những món quà vì tán tụng sắc đẹp. Tối 
nào cũng về trước chồng, đó là một cách che dấu những điều sai trái của 
một người vợ.  Một người trong số tán tụng cô là Hải, Hoa biết không nhiều 
về anh ngoài cái tên để gọi và ví tiền toàn mệnh giá năm trăm ngàn đồng. 
Hải thường mời đi ăn, tặng cô những món quà đắt tiền. Tối nay người đàn 
ông đó đến quán không cắt tóc gội đầu như mọi khi mà chờ Hoa xong việc 
chỉ để mời ăn tối. Hải tựa lưng hơi ngả ra ghế nhìn Hoa bằng ánh mắt có 
lửa, trong ánh đèn điện sang trọng của quán ăn như phủ lên người cô thứ 
ánh sáng của sự giàu sang. Quan sát cách Hải ngồi vào ghế, cách anh ta cầm 
menu đưa cho cô “Em thích ăn gì thì gọi”. “Em không biết đâu, ăn gì cũng 
được”, cô đang bối rối, da mặt đỏ bừng lên đã tố cáo điều đó. Hoa nhìn sang 
bát hoa cạnh góc bàn để tránh chạm ánh mắt Hải, ánh mắt Hải làm cô sợ vì 
nó đầy lôi cuốn. Dù là ánh nhìn giả dối thì máu khắp cơ thể người đàn bà 
vẫn rần rật chảy lan tỏa xuống đốt cùng của sống lưng. Tay không biết để 



đâu cho hết bối rối, để một tay lên bàn rồi hai tay nhưng hình như cô đang 
run nhẹ, vội rút tay để lên đùi mình. Không nhìn nhưng cảm nhận được Hải 
đang thiêu cháy cô. Là một người đàn ông đầy kinh nghiệm, anh ta tiếp tục 
nhìn cô và gọi đồ như đã thuộc danh sách món ăn nhà hàng này. Cách gắp 
thức ăn vào bát cô khiến người đàn bà thấy mình đang được chiều chuộng, 
cảm giác xao xuyến đang tăng dần. Hoa đang sống trong đê mê của những 
phút giây hạnh phúc bằng tiền với người đàn ông lấp đầy khát vọng của 
mình. Người vợ ấy quên mất mình có một người chồng đang chờ ở nhà 
cùng ăn bữa cơm đạm bạc với đậu phụ sốt cà chua, rau luộc. Những món ăn 
đó không ngon hơn thứ đặc sản baba hấp sấu, lẩu cá chình với một người 
bên cạnh vừa chăm chút, vừa đắm say vì sắc đẹp mặn mà ấy. Mãi sau này 
Hoa nhận ra rằng những món ăn sang trọng ấy không hề ngon hơn món cô 
ăn hàng ngày.  
 Hôm đó sinh nhật vợ, Lam vần đi làm như thường ngày. Anh định sẽ 
về sớm để tạo bất ngờ. Khi có một động lực thì con người sẽ làm việc tốt 
hơn bình thường, khuôn mặt anh hồ hởi, hai tay thành thục thay nhau đưa 
thoăn thoắt xếp những viên gạch thành những khối vuông nhỏ vững trãi, 
cao quá đầu người. Mồ hôi chảy ròng ròng thấm vào chiếc áo phông màu 
đen đã bạc màu. Phấn gạch bám chặt vào da anh pha với sắc nắng chói 
chang tạo ra một màu đặc biệt gọi là màu lao động. Chập tối trời giông gió 
như sắp mưa, Lam sau một ngày cố gắng xếp được sáu nghìn gạch. Đếm 
tiền công mà mồ hôi nhễ nhã. Mua nửa cân sườn lợn về tự tay nấu chua 
ngọt, ý nghĩ vợ sẽ mỉm cười làm khuôn mặt anh rạng rỡ. Đạp xe nhanh hơn 
về nhà trọ, nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt thân thiện, anh chào tất cả 
người anh gặp bằng nụ cười. Căn phòng nhỏ chưa mở khóa, nụ cười của 
anh tắt hẳn. Căn phòng mười mét vuông lạnh lẽo tố cáo cho một dự cảm tội 
lỗi. Nấu cơm xong chờ rất lâu vợ chưa về, anh nóng ruột dắt xe đạp ra khỏi 
nhà trọ, lao đi trong mưa trắng xóa. Cái ngõ nhỏ đi vào xóm trọ đã bị lụt 
sâu, anh nghĩ Hoa không có áo mưa nên đợi ngớt mưa với về, lụt thế này 
mai anh sẽ đưa vợ bằng xe đạp ra ngoài ngõ cao rồi mới đi làm. Đến nơi, 
cửa hàng đã đóng cửa, anh thực sự căng thẳng không hiểu Hoa đi đâu, tự 
trấn an mình chắc vợ đến xóm trọ người quen cùng quê, nhưng lòng anh 
vẫn trống rỗng. Lam không mặc áo mưa mà đi trong mưa. Không thể ngủ, 
mưa lộp bộp liên hồi lên mái tôn xóm trọ bên, anh lên cơn sốt. Trong cơn 
mê, vợ anh đang đi cùng người đàn ông khác ở cuối con đường mưa. 
 Nhìn thấy ngõ bị lụt, cô ngao ngán một lúc rồi nhìn xuống đôi dép 
hàng hiệu mới được tặng. Nó quá nhiều tiền làm Hoa không nỡ để như vậy 
lội nước vào nhà. Cúi xuống hơi nghiêng người sang phải cởi dép rồi chần 
chừ, nhìn ngó ra xung quanh xem có ai để ý tới mình không, có lẽ cô thấy 



hơi xấu hổ về chuyện sách dép của mình. Dù có ai nhìn thấy hành động đó 
thì họ cũng không rảnh hơi để nghĩ xem có nên chế nhạo người kia không, 
một ý nghĩ thật nực cười. Hoa kiễng chân và đi gần như bằng mười đầu 
ngón chân, ngực áp vào bờ tường như sự dâng hiến lỗi lầm để chân bị ngập 
ít hơn. Trong lúc đi qua chỗ ngõ ngập nước cô luôn cầu mong không có một 
cái xe máy nào của xóm trọ bên cạnh đi ra. Nếu có thì họ chẳng có cơ hội đi 
chậm lại để nhìn cô có bị nước tát vào hay không. Mặt cô sẽ nhăn nhó trông 
có vẻ khó nhìn rồi lẩm bẩm chửi thề cái gì đó. Thở phào nhẹ nhõm khi đã đi 
qua ngõ đầy nước ngập bẩn để đi vào nhà trọ mà không có một chiếc xe nào 
lao ra. Giờ điều khiến Hoa nghĩ nát óc là một lí do hợp lý nhất với chồng 
cho việc đi qua đêm, bịa chuyện không đơn giản chút nào, nhưng chẳng lẽ 
lại thú thật tất cả, trừ khi cô bị điên. Nhưng khi bước vào căn phòng mười 
mét vuông thì mọi điều giải thích trong đầu Hoa tan biến như mây khói. 
Lam sốt cao đang nằm rên trên giường, trên mâm đầy những thức ăn còn 
nguyên đặt trên thùng mì tôm mà mỗi sáng hai vợ chồng ăn để cùng đi làm. 
Vứt đôi dép xuống góc cửa rồi lao vào cạnh giường sờ trán chồng “anh sốt 
cao quá”, cô lúng túng vội lấy khăn mặt làm ướt rồi đắp vào trán chồng. 
Lam mở mắt nhìn vợ nói một cách khó nhọc như có gì nghẹn trong cổ họng 
“anh nhìn thấy em ở cuối con đường….”. Đưa tay nắm lấy tay Hoa “anh đợi 
em về ăn cơm…”. Chồng cô ho nhẹ mấy cái rồi khép dần đôi mắt nặng trĩu 
nhắm nghiền. Hoa khóc, nước mắt chảy ra nhưng không có âm thanh nào 
bật ra trong vòm họng, chỉ còn hơi thở nặng nề đều đều của người chồng và 
tiếng sụt sịt đang ghìm xuống như cố không để người bên cạnh biết. 
 Từ đó Hoa thích lội nước dưới mưa, ngách nhỏ vào phòng trọ của hai 
vợ chồng mỗi khi mưa lớn lại ngập sâu hơn mắt cá chân dù ban bệ của 
phường đó họp lên họp xuống để bàn về cách khắc phục tình trạng lụt lội 
ấy. Nhiều phương án được đưa ra thật khoa học nhưng đâu vẫn vào đấy mỗi 
khi mưa lớn. Họ cho đó là tình trạng chung của ngõ ngách thành phố. Cống 
thì tắc. Mưa là lụt. Sông chảy qua thành phố kè rồi tô vẽ chán cũng bốc mùi 
tanh đen ngòm. Ngách nhỏ nơi vợ chồng Hoa trọ cũng không ngoại trừ. 
Lam lại thấy vui trong lòng vì sự lụt lội ấy mang lại niềm vui cho vợ anh.  

Sau đêm ấy, người đàn ông tên Hải không quay lại quán gội đầu của 
Hoa làm nữa, chỉ mình cô rõ nguyên nhân. Cũng từ đó, Hoa thường lội 
nước bằng chân trần ở đoạn ngách lụt. Cô thích để những hạt mưa xối sả 
làm rát mặt, rồi cảm giác nước theo từng sợi tóc đen mun rơi xuống bờ vai, 
rồi lăn xuống ngực lẩn vào trong áo. Hoa chang mưa như thế hàng giờ như 
để trôi đi hết những gì đang che đậy trong ý nghĩ. Tâm hồn dễ vỡ, những 
ước vọng mà cô hối tiếc cũng chảy xuống cống ngầm như những giọt mưa. 
Đôi chân trần được tự do khua khoắng trong nước lạnh, máu ở hai bàn chân 



tan ra hòa vào nước đã không còn cảm giác nữa. Da chân bợt ra rồi co cúm 
lại như vừa bị giãn ra cực độ rồi lại săn vào vội vàng. Sau mỗi trận mưa tim 
cô dần tan đi những cục tham vọng nóng hổi. Quay về với ngột ngạt của 
chính mình và giam mơ ước ở một góc khuất nào đó xa xôi nhất. 
  Hình như ngách càng ngày càng lụt sâu hơn thì phải, có lần lên gần 
đầu gối. Cô nghĩ chắc cống lâu ngày không được thông tắc nên không kịp 
thoát nước nhanh mỗi khi mưa. Nhưng Lam là người hiểu nhất về nguyên 
nhân ngập úng ấy. Một cơn mưa, hai cơn mưa, ba cơn mưa…vào một chiều 
mưa to Hoa nghỉ làm. Chìm vào cơn mưa như một công việc cần mẫn của 
những con cá cần hít thở ô xi trong nước. Ngước nhìn lên những căn nhà 
trong ngách, tim Hoa như chảy nhựa vì một khuôn mặt quen thuộc đang 
nhìn cô ở tầng năm của căn nhà đầu ngách. Không thể nhầm lẫn được, 
người đàn ông đã ôm trọn những đê mê khát vọng của cô vào đêm mưa ấy. 
Hoa không hận người đàn ông đó mà hận chính mình. Vợ Lam đã trở thành 
kẻ tội lỗi với chồng. Một phút sai lầm không bao giờ tha thứ được, nhưng 
ước vọng của con người một khi đã trỗi dậy thì dập tắt nó là điều khó. Một 
người đã cai nghiện nhìn thấy thuốc phiện thì cơn thèm lại trở lại. Hải nhìn 
cô nhưng chẳng có chút ngạc nhiên nào, ánh nhìn của anh ta lạnh lùng đến 
tồi tệ. Đó là ánh mắt khinh rẻ như nhìn một vật giẻ rách. Chính cô là kẻ 
nhục nhã ê trề, nhận ra mình là một miếng mỡ tự đặt lên râu mèo. 
  Hoa đã kìm hãm mình mỗi khi có cơn mưa đến. Giam mình bên 
chồng bằng khoảng cách của một, hai, ba, bốn cơn mưa nữa. Nhưng rồi cô 
lại bước vào những cơn mưa để thỏa mãn ước vọng riêng như một niềm 
hạnh phúc. Vào một ngày Hoa không thể  biết con tim mình thuộc về chồng 
hay thuộc về những cơn mưa, người vợ đã ký sẵn vào tờ đơn ly dị đợi 
chồng đi làm về. Cơn mưa ập đến làm Hoa phấn khích hơn. Hạnh phúc với 
cô giờ là được tự do, quả quyết rằng đó không phải là một sai lầm trong đời. 
Yêu cơn mưa như yêu chính những ước vọng của mình. Hoa không nhìn 
thấy Hải khi nhìn lên tầng năm của căn nhà đầu ngách nữa. Nhìn xuống mặt 
đường dưới chân đầy nước, rồi nhìn theo dòng chảy phía trước, mắt cô bắt 
gặp khuôn mặt người tình ở đầu ngách. Máu không tan ra, không chảy rần 
rật mà vón cục. Đau đớn! Đau với những khát vọng không tưởng của chính 
mình. Hoa vừa quyết định điều đó thì lại sợ ngay chính nó. Không còn hứng 
thú với cơn mưa. Cô vội chạy nhanh vào trong căn phòng trọ mười mét 
vuông ngồi phịch xuống sàn rồi lầm bầm một mình:“ Anh về đi, em 
không… sai lầm!”. 
 Những thay đổi của vợ, Lam biết. Hoa mặc diện hơn, dạo này còn 
trang điểm trước khi đi làm, lại hay làm về muộn hơn bình thường. Những 
khác thường đó đều được vợ giải thích một cách hợp lý. Lam vẫn xếp gạch 



ở công trường. Anh không nói lời nào nhưng lòng anh luôn bất an vì sự thay 
đổi nhanh chóng của Hoa. 
 Hôm nay Hoa lại về muộn, cô không cởi dép xách trên tay lội nước 
thích thú như mọi khi nữa. Trời tối, ánh đèn duy nhất trên cột điện giữa 
ngách lờ mờ không đủ để nhìn rõ cái gì nếu cách xa mười năm mét. Hoa để 
cả dép nhún chân đi vào sát tường ngách, cô thù hằn với cái ngách lụt. Cô 
cần cái gì đó thoáng rộng hơn cái ngách bẩn thỉu nhỏ bé này. Mưa vẫn rả 
rích. Một tay cầm chiếc ô tay kia cầm tờ đơn ly dị đã đóng dấu mà Hoa đã 
chi một khoản đáng kể để làm cho nó hợp pháp. Không thể đi sát tường một 
cách cân bằng mà không dựa một tay vào đó, Hoa nhét vội tờ đơn ly dị vào 
chiếc túi đang đeo ở vai. Cô quyết định bước theo dòng chảy đến cuối 
ngách một lần để tìm nguyên nhân. Phát hiện ra một người đàn ông trùm 
kín áo mưa đang xếp những hàng gạch cản nước chảy xuống cống. Miệt 
mài xếp những viên gạch như đó là công việc anh ta cần làm, gần xếp xong 
viên gạch cuối cùng thì giật thót mình. Hai con mắt cô như tụ máu, gầm lên:  

- Điên à? 
 Anh chưa kịp nhìn lên thì Hoa kịp nhận ra cái dáng quen thuộc ấy là 
ai. Cô sững người. Hai người cùng im lặng để cho tiếng mưa lấn át họ. Viên 
gạch cuối cùng không kịp đặt lên để cho dòng nước có cơ hội lách qua chỗ 
hở chảy xuống cống. Chiếc ô trong tay Hoa không còn che mưa, tờ đơn ly 
dị nhét vội chưa kịp nằm gọn trong túi đeo vai rơi xuống ướt nhũn. Nó bị 
cuốn theo dòng nước xuống cống thoát nước của thành phố. Ngách đã 
không bị lụt từ lâu, nhưng vợ anh không biết. Người chồng không muốn cô 
mất đi cái hạnh phúc riêng là khua đôi chân trần trong nước. Anh cần mẫn 
xếp gạch ngăn dòng nước mỗi khi cơn mưa ập đến. Hoa khóc!... Cô đã 
nhầm lẫn. Lam chính là hạnh phúc duy nhất… 
                                    



Truyện ngắn 

Người thứ ba 

Sinh ra không được vòng tay cha bao bọc, trong trí nhớ của tôi chỉ có 
một từ “mẹ”. Khi mẹ có mang đang là sinh viên năm cuối trường Đại học 
Luật, nên phải thôi học vì người nhất định bảo vệ đứa con chưa ra đời. Ông 
bà ngoại từ. Mẹ đã chấp nhận từ bỏ tất cả để nuôi tôi khôn lớn. Trong trái 
tim tôi không có tình yêu với người cha mà chỉ toàn hận thù. Ông ấy đã bỏ 
hai mẹ con. Nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc tôi nghĩ mình sẽ tha thứ nếu 
“cha” trở về. Không thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ, thay vào đó tôi lao 
vào vòng tay để an ủi “Mẹ có con. Con sẽ chăm sóc mẹ mà”. Mẹ lại ôm 
chặt tôi vào lòng để kìm chế nỗi đau. 

Mẹ có hai người bạn thân là bác Phúc và bác Dũng trước đây làm cùng 
trong một công ty xây dựng. Bác Dũng là người cùng quê, còn bác Phúc thì 
quen mẹ sau đó. Bác Phúc lập gia đình có một đứa con trai bằng tuổi tôi tên 
Đức. Sau khi sinh anh thì vợ bác Phúc mất máu quá nhiều đã qua đời. Anh 
Đức học cùng lớp với tôi nên hai đứa rất thân thiết. 

 Bác Dũng thì đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Bố mẹ 
luôn ép lấy vợ nhưng bác ấy cũng thật cố chấp. Có lần tôi hỏi thì bác bảo 
“vì mẹ cháu chưa lấy chồng”, rồi nhìn thẳng vào mẹ. Bối rối nhìn sang chỗ 
khác để tránh ánh nhìn đó, rồi cầm cốc đứng lên rót thêm nước, mẹ im lặng. 
Tất cả điều đó làm nhen nhóm trong lòng tôi một nghi ngờ. Có lẽ tôi sẽ mất 
mẹ. Hai mẹ con thường tới công trường xây dựng nơi bác Dũng làm việc. 
Bác yêu mẹ, tôi biết. Và không thích tới đó. Đã có lần nghịch cát ở ngoài 
chạy vào thấy mẹ đang khóc trong vòng tay bác, điều đó làm tôi tổn thương. 
Sẽ một ngày không xa mẹ không còn là của riêng tôi. 

 Tôi thích tới nhà bác Phúc để được chơi với anh Đức. Mẹ không cho 
hai đứa chơi với nhau, cũng không muốn đến nhà bác. Không hiểu mẹ đang 
nghĩ gì. Bác rất tốt với hai mẹ con, luôn mua rất nhiều quà. Mẹ cấm con 
nhận quà của bác, thật vô lý nhưng tôi không để tâm, chắc mẹ có điều khó 
nói.  Hai đứa trẻ muốn gặp nhau thì tới lớp hoặc hẹn gặp nhau bên ngoài. 
Chắc vì sự ngăn cấm đó mà tình bạn của hai đứa càng khăng khít. Thiếu 
bàn tay chăm sóc của người mẹ từ nhỏ, có lẽ vì thế anh Đức ốm suốt, người 
mảnh khảnh, có khuôn mặt nho nhã, giọng nói mềm và nhẹ. Sống mũi 
thẳng, đôi mắt hình như bao giờ cũng có điều muốn nói. Mái tóc đen và 



mượt, hai hàng chân mày rậm, đôi môi màu son nhẹ, hàm răng trắng đều, 
bàn tay có những ngón thon dài, ngấn cổ cao, cằm chẻ gọn, hai má lúm 
đồng tiền dễ nhìn. Nước da trắng mịn. Mỗi lần nghĩ đến anh, lại thấy anh có 
quá nhiều nét nữ tính. Tôi trở thành người bảo vệ mỗi khi anh bị bắt nạt. 
Hai đứa tôi thân đến nỗi không rời nhau nửa bước, có những chuyện thú vị 
kể cho nhau nghe. Nhất là khi có cô gái nào viết thư để gầm bàn cho tôi thì 
anh cũng được đọc chung.  

Tôi giấu mẹ việc chơi rất thân với anh Đức. Nhưng khi hai đứa chuẩn 
bị vào cấp ba, mẹ muốn đưa tôi về quê. Mười bảy năm rồi ông bà ngoại đã 
tha thứ cho mẹ. Nhưng tôi không nỡ xa mẹ, xa anh Đức. Tôi muốn chăm 
sóc mẹ, bảo vệ anh Đức. Trong lòng tôi có cảm giác như đang mất đi cái gì 
vô giá mà khó nhận biết được. Nhiều đêm tự giam mình trong bóng tối, tôi 
bắt đầu nhận ra mình rất cô độc vì thiếu vắng anh. Hai ngày nữa tôi phải về 
quê sống cùng ông bà ngoại. Sắp phải xa Hà Nội đó là quyết định rất khó 
khăn đối với tôi. Lang thang khắp con đường của Hà Nội để tìm lại những 
kỷ niệm. Mưa. Mưa Hà Nội cũng dịu dàng, từng hạt mưa tan ra khi chạm 
vào da thịt. Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm khắp cơ thể tôi. Suốt đêm mẹ 
đã rất lo lắng. Không bận tâm mẹ đã lo lắng cho tôi thế nào. Tôi ghét mẹ. 
Tình yêu của mẹ đã dành cho bác Dũng. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn lại hình 
ảnh nụ cười đầy nữ tính của anh Đức.  

Sáng mai phải ra bến xe về quê, tối hẹn anh Đức đi chơi. Chúng tôi cứ 
ngồi im lặng bên nhau. 

- Có đói bụng không? - Anh Đức hỏi tôi. 
- Không đói lắm. - Tôi vẫn ngồi lặng im, đó là cách lẩn tránh ánh 

nhìn của anh. 
- Để anh mua kem cho em ăn. - Anh nắn nhẹ vào vai tôi. Máu trong 

tim tôi lan tỏa khắp cơ thể rồi nóng bừng trên da thịt, cảm giác xao 
xuyến đầy phấn khích như một luồng xung điện chạy dọc cột sống 
xuống đáy thắt lưng. 

- Không cần đâu. - Trong giọng nói của tôi có điều mâu thuẫn. Tôi rất 
muốn nhận sự quan tâm lúc này. Anh chạy đi một lát rồi quay lại 
với một túi rất nhiều kem, miệng cười nhoẻn làm tôi không thể từ 
chối điều gì nếu anh yêu cầu. 

- Ăn đi! 



Anh xé hộp, đưa cho tôi một que kem. Không muốn xa anh nhưng 
không có nhiều lựa chọn. Cảm giác buồn dù sao cũng không tránh được. 
Tôi không thể làm sai lời mẹ. Hai đứa thường ăn kem mỗi khi đi chơi 
nhưng giờ kem cũng không thấy ngon nữa, chỉ thấy lưỡi cứng. Khó khăn 
lắm mới nói với anh “Mai em về quê”. Anh khóc. Đây không phải là lần 
đầu tiên nhìn thấy anh thế. Anh thường xuyên khóc khi buồn, hay bị bọn trẻ 
bắt nạt. Mỗi lần anh yếu đuối là lòng tôi dậy lên tình cảm khó tả. Lần đầu 
tiên tôi choàng tay ra ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận được trái tim đang 
nức nở. Ôm chặt anh hơn. Tim hai đứa đập dồn dập như hòa vào bản năng 
yêu thương và chiếm hữu. Anh không khóc nữa ôm rít lấy vai tôi rồi bất 
ngờ anh hôn vào môi. Không đẩy anh ra mà đáp trả, đó là một cảm xúc tôi 
chưa từng có trong đời, bờ môi run run ấm nóng, sự ngọt ngào đến lạ lùng. 
Chúng tôi đã vượt xa ranh giới của hai người bạn. Không! Không! Có lẽ 
nào… đây là tình yêu. 

*** 

Tôi về quê ở, ông bà ngoại rất thương tôi. Từ ngày về có cô bé Chanh 
bên hàng xóm nhỏ hơn tuổi thường sang rủ tôi đi chơi. Tôi dần quên anh 
Đức. Đã hơn hai tháng rồi, mẹ chưa về thăm. Dần quen với cuộc sống cùng 
ông bà ngoại, quen đi rong chơi cùng Chanh mỗi khi được nghỉ học. Nhỏ có 
nước da bánh mật, hay gọi tôi công tử bột. Đi bắt cua nhưng tôi ở trên bờ 
xách giỏ, còn Chanh mò dưới. Chiều mát hai đứa gọi nhau đi chăn bò, cô bé 
chạy trong ánh nắng lùa đàn bò để “công tử” ngồi dưới bụi cây. Tôi có 
những buổi chiều quê thú vị đó. Những hôm trời có gió hai đứa cùng chạy 
thả diều trên triền đê. Chanh làm tất cả không cho tôi động gì. Duy nhất khi 
bị bọn trẻ chăn bò bắt nạt thì tôi đứng ra bảo vệ cô bé. Tôi bảo “anh là công 
tử bảo vệ công chúa cá xấu”. Chanh giận tôi mấy ngày liền không sang tìm 
tôi. 

Có điện của bác Phúc nói anh Đức bị tai nạn, muốn gặp tôi. Trong lòng 
luôn lo lắng về một điều không lành, vội bắt chuyến xe sáng sớm ra Hà Nội, 
đến nỗi không kịp từ biệt cô bé Chanh. Thời gian trôi, tôi đã tạm quên nhiều 
kỷ niệm, giờ đây chỉ cầu mong cho anh bình an. Tự hỏi tại sao anh không 
trả lời thư? Rồi tự trách mình đã quá vô tâm. Trong lòng tôi không muốn 
bất cứ người đàn ông nào cướp đi mẹ, kể cả người cha chưa một lần biết 
mặt. Nhưng tôi đã dành cho anh Đức thứ “tình cảm” đàn ông. Sự yếu đuối 
cần được che chở. Chẳng lẽ những rung động xao xuyến tối hôm đó là sự 
thương hại của anh? Tôi có lỗi! Hay tôi đã nhầm lẫn. Mẹ đã đau khổ vì 



người đàn ông kia, là con trai tôi phải đem lại hạnh phúc cho mẹ suốt cuộc 
đời. Tôi không cho phép mình nghĩ tới một thứ tình cảm khác, kể cả với anh 
Đức. 

Vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ đứng chờ. Tôi chạy tới nhưng mẹ không 
ôm tôi. 

- Mẹ! Xa con mẹ ổn chứ? 
- Mẹ khỏe. - Câu trả lời lạnh lùng khiến tim tôi buốt lạnh. 

Mắt mẹ lảng tránh cái nhìn của tôi. Hình ảnh người đàn ông khác lấn 
chiếm khuôn mặt con, lòng tôi quặn thắt, tình yêu người con với mẹ không 
thể cứu vãn được sự thực. Hai mẹ con vào thẳng bệnh viện anh Đức nằm. 
Tôi ở đây nhưng anh Đức vẫn hôn mê. Mẹ nói con bác Phúc đã trong tình 
trạng này ba ngày, Đức bị xe ô tô mất lái tông mạnh bị tụ máu não trên và 
gáy. Cầm tay anh nắm thật chặt bật ra tiếng nức nở. Linh cảm sẽ mất anh 
chứ chưa bao giờ như vậy vì tôi không cho phép mình là người đàn ông yếu 
đuối bên mẹ. Xin mẹ ở lại bên anh Đức. Nửa đêm, ngủ thiếp đi, bất ngờ tay 
tôi bị nắm chặt, giật mình tỉnh dậy, vừa ngạc nhiên vừa quá đỗi vui mừng. 
Anh đang nhìn tôi âu yếm.  

- Anh tỉnh rồi, tốt quá! 

Tôi mừng rỡ gọi bác Phúc đang ngoài hàng lang. Anh nắm tay tôi, 
nước mắt túa ra. Anh không nói được. Bác Phúc lập cập chạy vào, gương 
mặt hốc hác mỉm cười lao tới ôm chầm lấy con. Tôi rơi nước mắt, giá mình 
cũng có một người cha. Anh tắc thở ngay sau đó. Người cha quá đau lòng, 
nước mắt nghẹn tức trong cổ họng. Tim quặn thắt, cảm giác đau khổ tột 
cùng lấn chiếm, không thể nhầm lẫn, tôi đã “yêu” anh ấy. Anh Đức mất. 
Bác suy sụp hẳn. Mẹ lại bảo tôi đến nhà bác chơi nhiều hơn, không hiểu 
nổi. Chẳng lẽ con không còn quan trọng với mẹ vì người bạn đó. Không thể 
nào? Những gì tôi biết là mẹ rất ghét bác. Mẹ đã thay đổi nhanh chóng. Tôi 
không nhận ra.  

Lui tới nhà bác Phúc như lời mẹ. Và cũng để khẳng định một điều quan 
trọng trong lòng tôi đang nghĩ. Ý nghĩ trái tim mẹ đã thuộc về người khác 
không thể chịu đựng. Tôi không về nhà. Mẹ vẫn không gọi dù đã rất khuya. 
Mẹ không quan tâm. Tôi gào khóc gọi mẹ, chẳng ai đáp lại tôi cả. Tôi đã 
mất đi tình yêu của mẹ, mất anh Đức, hạnh phúc không còn. Bác Dũng gọi 



tôi. Tôi ghét mẹ, tôi ghét những người đàn ông bên mẹ, mẹ thuộc về riêng 
mình tôi.  

Hai mươi cuộc gọi nhỡ…. 

Có tin nhắn của bác Dũng: “ Mẹ con rất yêu con. Mẹ không muốn bất 
cứ người nào cướp đi đứa con trai. Nếu con muốn biết ai là cha ruột. Bác sẽ 
cho con biết sự thật”.  

Tôi gặp bác Dũng. 

- Ngày gặp mẹ con, bác đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy 
gặp Phúc. Hai người họ yêu nhau tha thiết. Bác không thể dành được trái 
tim của mẹ con, kể cả khi Phúc đã lập gia đình. 

- Ai là cha con? - Tôi gay gắt. 

- Bố mẹ Phúc đã sắp đặt cuộc hôn nhân khác, khi biết cô ấy mang thai 
con. Mẹ Phúc gặp mẹ con, bắt bỏ cái thai. Cô ấy kiên quyết giữ lại con. Mẹ 
Phúc buộc cô ấy nhận cái thai là của người khác trước mặt Phúc. Phúc rất 
đau khổ và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. 

- Con không tin! - Tôi choáng váng không tin nổi vào những gì mình 
đang nghe. 

- Cô ấy có lòng tự trọng quá lớn. Bác Dũng ngước nhìn lên như để dốc 
cho nước mắt không chảy ra. 

- Ông ấy không biết. - Tôi hỏi nghi ngờ. 

- Không. Bác nhìn thẳng vào mắt tôi như đọc được suy nghĩ đó. 

Tôi đã hận cha từng ấy năm. Nhưng lỗi lầm này không thuộc về bất cứ 
ai, kể cả mẹ tôi. Năm nay tôi mười bảy tuổi, tôi đã có cha... 



 
Truyện ngắn 
 

Hạnh Phúc Chia Đôi 
 

 Mẹ đột ngột trở về với cái lưng cong cong đẩy cái bụng đã lùm lùm về 
phía trước. Cả xóm xôn xao. Cả nhà bối rối. 
 Thật khó nhìn nhau khi trong nhà những hai người đàn bà mà chỉ có một 
thằng đàn ông. Hai đứa trẻ con ái ngại ra mặt mỗi khi phải lén lút nhìn cái bụng 
của mẹ. Lúc mẹ đi đứa lớn chưa cao bằng gấu áo người lớn, đứa nhỏ mới biết 
đứng. Bây giờ cả hai anh em đều đã biết đi xe đạp thay lân chở nhau đi học.  

Thằng bố không nói câu nào, lừ lừ sang bên nhà ông nội, nằm ngủ một 
mạch từ trưa đến chiều, chắc là đến sáng hôm sau luôn. Cô Bình cũng không nói 
gì, chỉ thấy mắt đỏ hoe, sưng như hai hạt đào, mãi sẩm tối mới gọi hai đứa nhỏ 
giúp lùa bắt con gà làm thịt đãi khách. 
 Mẹ đau bụng nằm rên tự nhiên trong buồng, cái buồng từ trước vốn là của 
mẹ, mang bầu thằng lớn, thằng bé đều ở cái buồng này, cái buồng vẫn thế, có 
điều nó được trát thêm một lớp vữa mỏng vào vách tre đan hình mắt cáo. Không 
hỏi nhưng cũng đoán được đó là nhờ tiền mẹ gửi từ nước ngoài về mà có thêm 
lớp vữa trát vừa quê vừa vụng ấy. Ngày trước lúc mẹ chưa đi xuất khẩu lao động 
cái nhà này còn tuyềnh toàng lắm. Đôi vợ chồng trẻ chẳng có nghề nghiệp gì, 
sinh được thằng lớn năm năm thì sinh thằng bé, thằng bé chưa biết đi thì mẹ đăng 
ký vay nợ để đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vừa mới gửi hồ sơ với ảnh sang 
bên đó được một tháng, bên kia báo về gọi đi luôn. Thế mà cũng được sáu năm 
rồi. 
 Nằm bên nhà ông nội nhưng hắn cũng không thể ngủ nổi. Vẩn vơ suy nghĩ. 
Vợ đi được hơn một năm gửi về cho hắn ba mươi triệu, vừa đủ trả nợ ngân hàng 
số tiền vay để đi. Năm thứ hai gửi về năm triệu hắn mang gá bạc thua cả. Lần thứ 
ba ra ngân hàng nhận được mười triệu, hắn tiêu một nửa, còn một nửa nhờ ông bà 
nội giữ hộ. Sau lần ấy hắn không được thêm một đồng nào của vợ nữa, từ đó tin 
tức về vợ cũng bặt âm tín. Một ngày hắn choáng váng khi nhận được một tờ giấy 
mời ra nhận mặt người thân. Trên màn hình người ta chỉ người đàn bà tiều tuỵ 
giơ cánh tay yếu ớt lên vẫy, hắn chưa kịp nhận ra ai thì đã bị những người khác 
chen lên xô người đàn bà đó sang phía sau, mất hút. Người ta yêu cầu hắn làm 
thủ tục bảo lãnh cho vợ về. Tất nhiên là hắn không làm vì không đủ khả năng ấy. 
Trong lòng hắn ngày đêm cầu khấn, mong vợ về, càng mong hắn càng trở nên 
tuyệt vọng, rồi hắn mơ hồ nghĩ rằng vợ đã chết, hắn mong vợ đã chết thật, còn 
hơn phải khổ cực một thân nơi xứ người. Lo lắng lớn dần thành nỗi ám ảnh khiến 
hắn khiếp đảm. Hắn thường xuyên bị giật mình ngay cả khi không ngủ, vật vờ 
như bị dại, bỏ mặc hai đứa con. 



 Ông nội hai đứa trẻ bỗng bị bục chỉ vết mổ dạ dày cũ nên nằm viện. Tất 
nhiên là hắn được dịp ở luôn trong bệnh viện cùng ông. Là con út được nuông 
chiều từ nhỏ nên ở bên ông lúc này hắn thấy cảm giác được che trở và an toàn 
hơn cả. 
 Phòng bệnh bên cạnh có một ông cụ cũng tầm tuổi thân sinh của hắn, nằm 
viện vì mắc bệnh gan giai đoạn di căn. Mỗi khi bác sĩ vào khám xong đều giấu 
cái lắc đầu nhè nhẹ mà chỉ những người xung quanh mới nhìn thấy được. Nhà 
ông cụ này tiếng là giàu có nên thuê hẳn một buồng riêng, thuê luôn người ở đó 
chăm sóc. Các con ông đều làm công chức, họa huần mới thấy mặt họ. Bà vợ một 
ngày đến hai lần vào buổi sáng và gần tối, bà thường xuyên mang ủng, đeo găng 
tay cao su, khẩu trang bịt kín mặt, lúc nào cũng đứng cách giường ông nằm 
khoảng một mét, xong cái thủ tục thường nhật là dặn chồng phải cố gắng ăn 
nhiều vào, rồi kéo vội cô gái thuê để chăm sóc riêng cho ông ra ngoài, dặn dò tỉ 
mỉ mới về. Cô gái được thuê để chăm sóc cho ông cụ tên là Bình, hai mươi tư 
tuổi, cô không nói quê mình ở đâu, lang bạt làm thuê ở Hà Nội rồi trôi dạt về đây. 
Cô thường đi bán hàng bưng khắp thị xã, thỉnh thoảng có ai gọi đi phụ đánh vữa 
xây cũng đi. Đúng hôm đến bán ở bệnh viện có một ông cụ bệnh nặng mới 
chuyển đến. Cụ mắc sơ gan giai đoạn di căn cả nhà không ai dám gần nên cần 
thuê một người chăm sóc, cô nhận lời ngay, mang theo luôn cả rá hàng bưng của 
mình vào bán rẻ cho các bệnh nhân nghèo, công việc đó khiến cô thấy vui. Người 
lấy hàng và nợ nhiều nhất là Công, hắn đốt thuốc lá liên tục. Hai người nói 
chuyện cùng nhau một lần là quen hẳn. Sau đó thân mật hơn. 
 Có lần hai người lén nghe trộm được anh con cả của ông cụ bệnh gan than 
thở với ai đó qua điện thoại “Chưa! Vẫn chưa đi! Không biết còn ăn vạ đến khi 
nào nữa!”. Mà phải công nhận ông cụ sống dai thật! Mấy lần ông thở kéo vào 
như không bao giờ thở tiếp nữa, nhưng lúc tưởng chết thật thì ông lại thở hắt ra 
một cái khiến người nào cũng phát bực mình theo. 
 Bà vợ ông cụ giờ một ngày chỉ đến một lần hoặc vào buổi sáng hoặc vào 
buổi tối, có ngày chắc quên nên không đến. 
 Cô Bình là người mong ông cụ đừng sớm chết. Không biết bệnh sẽ lây 
sang mình lúc nào nhưng chăm sóc ông cụ không vất vả mấy mà lại được trả 
công cao hơn hẳn công việc trước. Người thứ hai mong ông cụ đừng sớm chết là 
Công, hắn cũng không lý giải nổi tại sao lại mong như thế. 

Nhưng ông cụ vẫn chết, vào lúc nửa đêm, Bình nghe tiếng ông rên khe khẽ 
và tiếng sột soạt đạp chăn, cứ ngỡ là ông trở mình, sáng hôm sau mới biết là ông 
cụ đã chết, cái bụng tối hôm qua còn trương phềnh, hôm nay lép kẹp, da vàng 
như bôi nghệ. Người ta không đem ông cụ về nhà mà đưa ra nhà tang làm lễ, 
khách khứa đến đông như hội. Bình và Công cũng đến, cả hai đều khóc. 
 Hôm ông cụ nhà Công xuất viện, con cháu kéo ra đón, ông cụ bảo đón 
luôn Bình về cho hắn, đúng hơn là cho hai đứa con của hắn. Hai đứa trẻ lém lỉnh 



bốc đất ném cô túi bụi, sau chúng quen dần, nhưng nhất định không chịu gọi mẹ 
hay dì như người lớn dạy mà chỉ gọi là cô Bình. 
 Cô Bình giỏi như đàn ông, chắc chắn là giỏi hơn bố! Tự mua đồ về trát lên 
tường, hai đứa trẻ thấy vui nên cũng nhào vào làm theo, hắn cũng lao vào làm, 
một tuần thì xong, những vệt vữa nham nhở, vụng về… 
 Hai đứa trẻ thương cô Bình nhất. Mỗi lần hắn nghĩ đến vợ cũ y rằng sẽ 
kiếm cớ cho cô ăn ít nhất một cái bạt tai. Cô không khóc, chỉ ôm chặt đứa nhỏ 
vào lòng và lau nước mắt cho nó. 
 Mẹ đẹp hơn cô Bình, nhưng chúng thích người xấu hơn! Hai đứa trẻ to nhỏ 
thì thầm ở góc nhà rồi quyết định như thế. Chúng lân la đến chỗ cô Bình, xúm 
vào giúp cô nhặt những sợi lông còn sót lại trên thân con gà. Người đàn bà im 
lặng, hai đứa trẻ im lặng. Chỉ có tiếng thở khò khè qua mũi của thằng em phát ra. 
Lâu lâu thằng anh không chịu nổi cáu tiết quát. “Mày không im được à?” 
 Trong buồng, mẹ nín thở nghe ngóng xem bên ngoài có nói gì về mình 
không. Tuyệt nhiên không nghe được gì, nhưng rõ là cái không khí đang diễn ra 
đã nói lên tất cả. 
 Bố vẫn ngủ bên nhà nội chưa về. Mẹ nói đầy bụng không muốn ăn. Cô 
Bình lấy tim và gan của gà nấu cháo cho mẹ. Hai thằng bé bữa nay được ăn no nê 
thịt gà. 
 Sáng hôm sau thằng bố về. Nhà cửa vắng tanh. Hai đứa trẻ đã đi học từ 
sáng sớm. Vợ cũ đã đi. Trong buồng cũng không còn sót lại một bộ đồ nào của 
Bình. Trên bếp, nồi thịt gà nấu đêm qua nguội ngắt… 

 
 

                                                                                      

                                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Truyện ngắn: 

Chết đói 

Vào đêm rét mướt tháng mười hai, một hài nhi đỏ hỏn bị bỏ trong cái làn 
nhựa trên người chỉ quấn cái áo len mỏng, bên bãi rác ngoài chợ. Một bà ăn mày 
phát hiện khi tiếng khóc trẻ thơ ré lên. Bà già xách cái làn về túp lều lụp xụp thì 
người nó đã tím tái vì lạnh. 

 Nó lớn lên bằng “tình thương” bà già xin được ngoài chợ, có bữa chả được 
gì, tiếng khóc âm ỉ không thành của đứa trẻ không đủ sức thuyết phục lòng 
thương, chập tối bà bế nó ra bãi rác nhặt được vài sợi bún mà người ta đổ nước 
lèo còn sót, thằng bé tém mấy sợi xong thì im thin thít. 

 Trong túp lều đầy gió của người ăn mày nó cũng lớn lên như những đứa trẻ 
khác. Nó coi bà là mẹ. Người đàn bà thì không bao giờ một tiếng “con”. Nhưng 
từ khi lớn lên thằng bé chưa thấy mẹ nó nói một câu nào, có lẽ bà bị câm. Lẫm 
chẫm biết đi thằng nhóc cầm bát đi theo người ăn xin, chưa bao giờ được một 
bữa ăn no hoàn hảo. Lúc bị đau bụng vì ăn phải thức ăn thiu,  bà không cưng 
nựng nó một lời mà chỉ xoa bụng cho nó ngủ.  

Bà ốm nằm mấy ngày, thằng nhóc không đi xin mà cứ khóc ri rỉ bên cạnh. 
Ngày thứ năm thì mẹ kiệt quệ, bất ngờ nói:  

 - Con ạ! Mọi cái chết đều hơn hẳn chết đói! - Giờ nó mới biết bà 
không bị câm mà là tự câm.  

Người đàn bà hụt hơi rồi tắt thở. Thằng bé mồ côi lần nữa. Giờ đi ăn xin 
một mình, bụng dường như quen với âm thanh ùng ục, quen với cái đói. 

 Đã hai ngày chưa được miếng nào, nó đi qua hàng quà đầu chợ, đứng ở 
một góc xa nhìn thèm thuồng những tô phở bốc khói nghi ngút. Nghĩ đến giây 
phút hạnh phúc được ăn bát phở nóng mà ứa nước mắt. Người ta có thể nghe thấy 
tiếng nuốt nước miếng ừng ực của nó, cái bụng réo lên không thỏa hiệp. Mụ bán 
phở cau có vì ánh nhìn của nó như xuyên thấu bát phở khách. 

- Thằng kia đến đây bà cho! 

Nó hớn hở chạy đến, bát phở bốc khói nghi ngút lướt nhanh qua đầu. 

- Này, cho mày miếng chanh. Cút đi cho tao nhờ.  



Bước chân thằng bé đang dở bỗng khựng lại. Bà ấy cho nó một vố vỡ 
mộng. Đành ôm bụng đói đi ra khỏi quán, bát phở nóng, miếng chanh ớt ám ảnh 
tâm trí. 

… 

Đêm ấy giông tố kéo đến, những cơn mưa rào đâm thủng những mảnh giấy 
dầu che túp lều, lốc và gió hất tung nóc ổ chuột lụp sụp,  tài sản duy nhất người 
đàn bà ăn xin để lại cho nó. Thằng bé hoảng sợ, nó chạy, chạy mãi… tưởng 
chừng như cơn bão đang cuốn lấy thân thể nhỏ thó tung lên, ném thật xa, xa lắm. 
Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm tựa lưng vào một cánh cổng sắt to nặng 
trịch, cánh cửa không đóng, một con mèo trắng muốt ngồi trên chiếc ghế đỏ, cổ 
thắt một chiếc nơ hồng xinh xắn, bên cạnh là đĩa đồ ăn ú hụ nào là lạp xưởng, xúc 
xích nướng. Thằng bé chợt nhớ mình luôn không còn sức lực vì đói. Con mèo 
nhìn vị khách nhỏ trân trân, rồi lấy chân trước gại gại vào sợ xích buộc ở cổ nối 
dài ra phía sau chậu tùng cảnh, bất chợt thằng ăn xin lao tới vồ lấy khúc xúc xích 
nhét vội vào miệng. Con mèo hoảng nhảy vội ra chân ghế phía sau, mắt xanh lét 
nhìn nó. Thằng nhỏ vừa nhai trệu trạo rồi nhìn con vật sợ sệt, bỗng nhìn thấy 
trong khóe mắt con mèo ứa ra một hạt nước. Nó toan bước đến bên cạnh thì tiếng 
người đàn ông oang oang từ phía sau bụi tùng cảnh, giọng hung hăng bước ra. 

- Thằng chết dịch! Cút! 

Thằng bé chưa kịp định thần thì tiếng chó sủa váng lên cùng tiếng kéo xích 
sắt loảng xoảng phía sau khiến nó giật bắn mình. Một con chó béc giê to hơn cả 
người nó nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng nhởn nhăm nhe lao tới. Con chó sắp 
ngoạm gọn cái chân đen đúa thì bị giật ngược trở lại. Thằng nhóc tím mặt vì sợ 
bò vội ra mấy mét. Bà chủ của nó giương mắt nhìn lên, nhưng có vẻ đang nói với 
lão hàng xóm. 

- Chó với má! Ăn no dửng mỡ cắn lung tung! 

Lão hàng xóm ôm con mèo dựa lưng vào cánh cổng, bàn tay thô cục vuốt 
vuốt lên mớ lông trắng muốt, nói bâng quơ: 

- Mày không ăn tao đổ xuống cống vậy! Chứ để cho chó ăn thì phí.  

Lão nói xong xập cánh cổng nặng trịch đi thẳng vào trong. Bà hàng xóm 
cũng lôi xềnh xệc con chó biến vào nhà. Bỏ lại thằng bé ăn mày mặt ngơ ngẩn 
chả hiểu vì đói hay là ngạc nhiên. 

Lui vào trong ngõ trước đây vỗn dĩ chỉ có hai nhà ở, nay thêm một túp lều 
mới dựng tạm bằng giấy dầu. Bà Khang sống độc thân. Ông Ngọ có hai đứa con 



một trai, một gái nhưng đều định cư bên Canada. Là hàng xóm nhưng ghen ghét 
nhau ra mặt, họ đố kỵ từ đồ ăn của con chó, con mèo. Nhà mụ Khang chẳng giàu 
có gì, nhưng chơi sang nên nuôi con chó béc dê, xích bằng dây xích to tướng 
ngoài cổng, mụ thường ra chợ mua gan, phổi lợn về nấu, mỗi khi mang ra cho nó 
ăn đều cố ý nói rất lớn. 

- Ăn đi. Chó ăn ngon hơn mèo đấy. 

 Thấy vậy, lão Ngọ cũng đi mua một sợi xích nhỏ bằng inox sáng nhoáng 
về xích con mèo tam thể lại. Lão biến lông con mèo thành màu trắng muốt, dắt đi 
khắp phố rêu rao đó là giống mèo cảnh nhập từ Nhật Bản về. Mỗi lần cho mèo ăn 
lão Ngọ đều đưa ra tận ngõ, đồ ăn đầy ắp vậy mà con vật vẫn chê, uể oải bước 
đến bên, hít hít cái mũi đo đỏ, kêu “meo” một tiếng nũng nịu rồi bỏ đi.  

 Hai ông bà hàng xóm mải tính chuyện làm xấu mặt nhau nên không để ý 
đến sự xuất hiện của thằng bé ăn xin. Nó quyết định tá túc lại nơi này bởi trong 
bụng thầm nghĩ: “Thể nào có bữa cũng kiếm được miếng cơm chó”. 

 Không giống như nó nghĩ. Ngày ngày ba bữa sáng, trưa, chiều những đồ ăn 
sang nhất, ngon nhất của chó, mèo được hai gia chủ rỗi hơi bưng qua trước mặt 
nó. Mùi gan lợn nồng nồng quyện lẫn mùi mỡ cháy của lạp xưởng khiến thằng bé 
ăn xin mê mẩn, đến nỗi chân tay mỗi ngày một run lẩy bẩy, nhưng chưa bao giờ 
được bố thí một miếng. Cơm chó thì nó không cướp được, chỉ rình trộm cơm 
mèo khi chủ nhân không để ý. 

 Con chó béc giê nhà bà Khang rất kỵ mùi của lão Ngọ, mỗi khi đánh hơi 
thấy là nó lại sủa váng lên, điều đó làm lão căm giận vô cùng, nên đã xếp rất 
nhiều viên gạch vỡ ngoài ngõ, chỉ chờ có dịp trả đũa. Lão đã ngồi “nghiên cứu” 
hàng giờ, chỉ để giải mã cho một điều: “Làm sao để ném trúng viên gạch vào 
mõm nó?”. Nhưng mụ láng giềng cũng chẳng phải vừa, chưa bao giờ lão Ngọ có 
cơ hội thực hành việc đó. Đành chửi đổng một câu cho qua chuyện: 

- Chủ nào chó nấy! 

Mụ Khang chạy ra nhìn lão bằng con mắt khinh miệt.  

- Con mèo chết dịch! 

Lời mụ ấy thế mà thiêng. Hôm sau con mèo nhà lão Ngọ lăn ra chết thật. 
Nằm chết ngay tại cổng mới nhục cho cái mặt lão. Tức nghẹn cổ nhưng chẳng 
làm gì được nên đành ngậm đắng ném xác vật cưng ra bãi rác thải. Chỉ thằng bé 
là khổ vì từ nay không được ăn cơm của con mèo, nó oán bà già kia vì tận mắt 
thấy mụ ném miếng cá cho con vật ăn. Những ngày sau đó lão Ngọ không ra khỏi 



nhà nữa, ngồi hàng giờ nghĩ cách trả đũa câu nói độc của mụ hàng xóm. Mất con 
mèo chỉ là chuyện nhỏ, mất cái sĩ diện mới là chuyện to. 

Thằng bé ăn xin vẫn quanh quẩn ở cái ngõ đó. Con mèo đã chết nên chiến 
tranh giữa hai nhà hàng xóm chuyển sang đánh ngầm.  

Mất con mèo, lão Ngọ bắt đầu chú ý đến sự có mặt của thằng ăn xin. Nhiều 
lần xua đuổi nhưng thằng nhóc vẫn trơ trơ, thỉnh thoảng còn nhổ toẹt một bãi 
nước bọt ngay trước mặt lão. Lão giơ tay định cho nó một bạt tai nhưng khéo 
thật, mỗi khi định vung tay thì mụ hàng xóm lại chường cái mặt ra ngay cổng. 
Lão chỉ còn biết từ từ hạ tay xuống, cũng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, 
miệng lẩm bẩm: “Thằng chết dịch, mày ở gần người ác rồi cũng chết không chỗ 
chôn!”. 

Mụ Khang giận tím tái như thể bị xúc phạm, ném xoảng tô cơm chó xuống 
đất, vẫn cái câu nói cửa miệng:  

- Ăn đi, cơm chó ngon hơn cơm ăn mày đấy! 

Thằng nhóc vồ lấy miếng gan lợn cất vào túi, bốc vội cơm vãi dính đất 
nhét đầy miệng. Nó bị nghẹn, đứng lên cho xuôi cơm lại ngồi xuống ăn tiếp 
không để sót hạt nào. Khi hai người đã khuất vào nhà mỗi người, đứa bé lủi thủi 
đi về “cái ổ” lụp xụp dưới chân tường ngôi nhà cao sừng sững. 

Lão Ngọ thấy lần này quá mất mặt, quyết phải hành động ngay không chần 
trừ. Lão ra chợ mua một khúc thịt thăn thật tươi, mang về luộc chín tới, mùi thơm 
ngọt của thịt khiến lão cũng phải chảy nước miếng, huống chi là chó. Lần này trôi 
được cục tức trong họng, không đáng gì so với mất cái danh dự của lão. Lão tẩm 
bả vào miếng thịt chờ đến tối thực hiện kế hoạch, miệng nở một nụ cười toại 
nguyện. 

Nó bắt đầu biết sợ cái đói. Thân thể mềm nhũn, uể oải, chân tay bủn rủn 
nên cố phải đi, may thì kiếm được cái gì ăn. Trời đã tối, lang thang ra bãi rác chợ, 
bới được một miếng xương ninh phở người ta nhặt còn xót, thằng bé nhằn ngấu 
nghiến nhưng không nát được miếng xương lợn, nó lấy đá đập miếng xương bắt 
chước con chó nhà mụ Khang thường hay cắn nát miếng xương để mút lấy chất 
tủy bùi bùi bên trong, hết cơn thèm lại tưởng tượng đến mùi vị bát phở nóng đang 
bốc khói. Nó sực nhớ đến miếng chanh trong túi mụ hàng phở cho, miếng chanh 
lâu ngày đã héo quắt, bóp mạnh mà chỉ chảy ra được một ít nước, nó đưa ngón 
tay khẽ chạm vào đầu lưỡi đắng nghét. 



 Trên người chỉ mặc một manh áo rách mẹ nó để lại, cả thân hình gầy gò 
của nó gồng lên run bần bật với cái lạnh phát ra từ bên trong cơ thể. Bước không 
nổi đành ngồi bịch xuống dưới chân tường, mùi thức ăn thơm nức trong bếp bay 
ra khiến hàm răng lạnh tứa mồ hôi. Con chó trong nhà xông ra lao rầm rầm vào 
cổng như xua đuổi không cho nó được hít thở mùi vị đó, con vật to đến nỗi nếu 
không có cửa cổng thì nó đã bị nuốt chửng. 

Lão Ngọ ở bên ngõ quan sát rất kỹ, mụ Khang đang lụi cụi trong bếp mà 
con chó thì cứ lồng lộn ngoài ngõ. Lão mừng thầm đây là cơ hội tốt, lão quăng 
mạnh miếng thịt qua tường, miếng thịt quá đà đập rầm vào cánh cửa cổng, thằng 
bé giật mình nhìn thấy con chó đang xông tới, trong ánh điện lờ mờ hắt ra từ 
trong nhà nó nhận ra đó thật sự là miếng thịt to đang nằm sát chân cổng. Nhanh 
như chớp thằng bé chộp tay theo. Con chó đã kịp lao đến đớp gọn lỏn bàn tay bé 
nhỏ, nó hét lên một tiếng thất thanh rồi buông miếng thịt xuống đất. Con chó béc 
dê xé nát tay áo nó, ngoạm sâu vào đến tận xương. Cố vùng vẫy giằng bàn tay 
mình ra khỏi nanh nhọn. Con chó đã cướp được miếng thịt bên trong cổng, ngấu 
nghiến rồi nuốt chửng.  

Thằng bé ăn mày ôm cánh tay ứa máu thẫn thờ hồi lâu, nó vẫn không tin 
vào mắt mình rằng con chó đã đớp gọn miếng thịt. Con vật bỗng tru lên những 
tiếng thảm thiết, chỉ trong giây lát ngã vật ra, mõm trào bọt, giãy giụa vài cơn rồi 
tắt ngấm.  

Thằng bé dựa đầu vào bức tường hoen ố, nó không kinh ngạc mà chỉ đưa 
ánh mắt mệt mỏi đầy trách móc nhìn cái xác bất động của con vật bên trong cánh 
cổng. Nó rất đói, xung quanh, trước mặt một màu xam xám, vô vàn những chùm 
hoa nổ bung ra thành những tia chớp lóa mắt. Nỗi sợ mơ hồ xa xa tiến lại gần, 
tiếng người đàn bà ăn xin thì thào bên tai: “Con ạ, mọi cái chết đều hơn hẳn chết 
đói!”. 
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I. Lời cảm ơn 

 
II. Bài thuyết trình 

 
 

III. Tác phẩm: 
1. Nghách lụt 
2. Người thứ ba 
3. Hạnh phúc chia đôi 
4. Cái chết 



Phụ lục 1 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
KHOA SÁNG TÁC-LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
 

BẢN NHẬN XÉT TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP 
 
 
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Dung             Khóa X (2007-2011) 
Họ và tên người nhận xét:………………………………………………….. 
 

NỘI DUNG NHẬN XÉT 
(Không nhận cho điểm vào bản nhận xét) 
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Phụ lục 2 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
KHOA SÁNG TÁC-LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP KHÓA X  
( 2007-2011) 

 
 

STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN GK1 GK2 GK3 GHI CHÚ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

                                           Hà Nội, ngày….tháng….năm 2011 
 
Thư ký 1 (ký)                   Thư ký 2 (ký)                  Trưởng khoa (ký) 

 



Phụ lục 3 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
KHOA SÁNG TÁC-LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP 
KHÓA X (2007 - 2011) 

 
Họ và tên người chấm:………………………………………………. 
Họ và tên sinh viên:………………………………………………….. 
Điểm tác phẩm (tối đa 8):…………………………………………… 
Điểm thuyết trình (tối đa 2 điểm,nếu sinh viên không nói mà chỉ đọc bài viết đã 
chuẩn bị từ trước sẽ bị trừ 1 điểm)………………………. 
Tổng bảng điểm (tối đa 10 điểm)…………………………………… 
 
 
 
 
                                                      Hà Nội, ngày….tháng….năm 2011 
 

                                         Người chấm (ký) 
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