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LỜI CẢM ƠN! 
 

Trong những ngày cuối cùng của đời sinh viên, có lẽ lời tôi muốn nói 
nhất chính là những lời cảm ơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 
thầy chủ nhiệm khoa PGS.TS Văn Giá, cô giáo chủ nhiệm Trần Hồng Liễu, 
các thầy cô giáo trong khoa Viết Văn và các thầy giáo, cô giáo, các nhà văn, 
nhà thơ, nhà lí luận phê bình văn học đã trực tiếp giảng dạy tôi trong suốt 
bốn năm học vừa qua. Đặc biệt, nhân lễ bảo vệ tác phẩm tốt nghiệp trang 
trọng này, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà phê bình văn học PGS.TS 
Chu Văn Sơn, người thầy đã nhiệt tình, tận tụy đọc và hướng dẫn từng tác 
phẩm của tôi ngay từ những sáng tác đầu tiên cùng với nhà thơ Nguyễn 
Trọng Tạo, người phản biện những tác phẩm của tôi. 

So với quá trình học tập suốt một đời người thì bốn năm chưa phải là 
dài, nhưng trong bốn năm ấy, tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng 
như nhận ra rõ con đường tương lai mình sẽ đi. Tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực 
trau dồi học tập và rèn luyện ngòi bút của mình, những dòng thơ của tôi sẽ 
neo đậu trong lòng độc giả. Cho dù, tôi xác định văn chương không phải là 
cái nghề “kiếm cơm” để nuôi sống bản thân mình nhưng không có nghĩa là 
tôi sẽ không gắn bó với nó nữa. Những con chữ, những vần thơ sẽ theo tôi 
suốt cuộc đời này như là nơi chất chứa những xúc cảm chân thật nhất và tình 
yêu đối với văn chương. Được học tập và sáng tác trong môi trường văn 
chương này, được gặp gỡ và sẻ chia cảm xúc của mình với bè bạn, với 
những người yêu mến văn chương, tôi cảm thấy mình hạnh phúc và có động 
lực để gần mình hơn với những trang viết. Một lần nữa, tôi xin được bày tỏ 
lòng biết ơn đối với khoa Viết văn, nơi đã đong đầy cảm hứng sáng tạo cho 
tôi. 

 
     Một ngày cuối năm học 
           Sinh viên Giang Thùy Linh 
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I. BÀI THUYẾT TRÌNH 
 
 

Kính thưa các nhà văn, các nhà phê bình văn học, các thầy cô giáo, các 
bạn sinh viên! 

Tôi đến với văn chương đơn thuần bằng tình yêu mến giản dị. Khi đặt bút 
viết những vần thơ đầu tiên, tôi đã cảm nhận được những điều lớn lao mà 
văn chương sẽ giúp tôi trong cuộc sống này. Đó là có một đời sống tinh thần 
thanh thoát và trong sáng giữa cuộc đời phức tạp và lắm bon chen. Từ đó, 
mỗi lần làm thơ, tôi đều nhận ra chính mình, nhận ra những giá trị thực xung 
quanh mình, để rồi tự mình có thể chắp nối quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Tôi sống xa quê, mỗi lần về lại quê nhà, tôi lại được gần bà, gần mẹ và 
gia đình. Những kí ức tuổi thơ, những kỉ niệm với cái làng thân thuộc và cả 
những câu chuyện xa xưa từ bà, từ mẹ đã dồn nén trong tôi những cảm xúc 
mãnh liệt. Tôi viết chúng thành thơ lúc nào cũng không hay và thơ tôi cứ 
đơn thuần, giản dị như chính những gì làm nên nó. Tôi không chau chuốt về 
hình thức, cũng không cầu kì về nội dung bởi tôi nghĩ, thơ là phải giữ được 
những cảm xúc đơn giản và chân thật nhất. Đó là nỗi cô đơn, ám ảnh khi 
tháng ba về qua ngõ (“Chút tháng ba”, “Lại tháng ba”), là cảm xúc bốn 
mùa được sống với yêu thương và đùm bọc (“Nhớ mùa”, “Đa khúc”), là cái 
giật mình bất chợt trước những hạt mưa mùa hạ (“Mùa mưa”, “Tỉ tê”), là sự 
tiếc thương những gương mặt thân quen bỗng chốc thành hư ảo, rồi chợt 
đắng lòng khi nghe một tiếng trống kèn đám ma, là sự chua xót trước những 
cái chết đói cả gia đình thê thảm (“Điếm canh”)… Chính vì thế, đọc thơ tôi, 
nhiều người sẽ thấy quen quen! Điều đó đúng! Có lẽ bởi, cái làng tôi sinh ra 
cũng giống như bao nhiêu cái làng khác trên đất nước Việt Nam này. Không 
những thế, nó còn nổi tiếng nữa. Nhưng cái khác mà chỉ ở thơ tôi mới có 
được có lẽ chính là cảm xúc lớn, là những câu chuyện rất riêng chỉ có trong 
kí ức của tôi. Kí ức ấy thật gần như hoàn toàn! Chỉ có điều, giọng kể của tôi 
đã biến nó thành thơ. Đọc thơ tôi, người đọc sẽ thấy làng quê của tôi, kí ức 
của tôi. Đó là điều tôi mong muốn chia sẻ nhất! 

Tôi không viết nhiều về tình yêu. Có lẽ vì một phần tôi chưa sống hết 
mình với những tình yêu của mình. Đến một ngày, tôi nhận ra giá trị của sự 
lưu giữ hiện tại bởi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Những kỉ niệm, những 
chia phôi hay đơn giản là những lời yêu thương cũng sẽ mờ dần mà không ai 
níu giữ được. Đó là lí do tôi viết lại những kỉ niệm nho nhỏ về tình bạn, tình 
yêu (“Xa cách”, “Những khoảnh khắc nghe người tình rủ rỉ”) và đặt chúng 
bên những vần thơ làng quê mộc mạc của tôi.  
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Bốn năm học tập ở khoa Viết Văn, tôi nhận được rất nhiều thứ. Đó là 
những kiến thức cơ bản và nền tảng của văn chương- điều mà bất cứ một 
người cầm bút nào cũng cần. Tôi sẽ tiếp tục trau dồi thêm những kiến thức 
mà mình học được để bước vững chãi hơn trên con đường chữ nghĩa. Bên 
cạnh đó, cái được lớn nhất tôi có được chính là sự nuôi dưỡng và lớn lên của 
tình yêu văn chương trong tôi. Làm văn, làm báo, làm thơ đều cần kiến thức 
và lòng đam mê cháy bỏng. Những ngày tháng thực tập, học làm báo, tôi đã 
nuôi lớn được niềm đam mê mà tôi vẫn hằng ấp ủ. Những bài viết đầu tiên, 
những lời khen ngợi đầu tiên từ những người thầy hướng dẫn thực tập và 
bạn đọc đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi cố gắng. Cái nghề chữ nghĩa 
giàu tình cảm nhưng cũng là cái nghề “bạc”. Làm sao để tránh mình khỏi 
những hệ lụy và chán nản cũng là những suy tư đầu tiên của tôi khi chập 
chững vào nghề. Và tôi vui mừng khi nhận ra được, những bề bộn xung 
quanh người làm báo vẫn không làm mất đi những xúc cảm ban đầu của tôi, 
những cảm xúc để tôi làm thơ và gửi gắm tâm trạng của mình. Tôi sẽ học 
nghề báo và trở thành một nhà báo. Nhưng tôi biết, con đường tôi đi không 
thể thiếu thơ. 

Những vần thơ này, tôi xin được kính tặng làng quê, gia đình dấu yêu và 
những người thân thương của tôi. Tôi chỉ giữ lại những kỉ niệm đã chắt chiu 
cho riêng mình. Xin cảm tạ Thơ đã cho tôi được thật thà với chính mình, 
được yêu thương và ấm áp! 
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III. TÁC PHẨM 
 
 

Bài 1 
 
CHÚT THÁNG BA 
 
Thời tháng ba hoa già hoa rụng 
Móc đất trả đồng chiêm 
Thưa dần con chim ăn đói 
Khói lũ lượt về trời 
Đem theo lời mẹ hát 
Tỉ tê con thả 
Sợi thừng sấn sẹo con trâu. 
 
Tháng ba 
Mẹ đi trồng lạc 
Đất bột đất tơi 
Lạc vãi lạc rơi 
Cũng ngùn ngụt lên nơi đất đồi chân ruộng. 
 
Tháng ba lạ 
Con cá đuối sa lưới 
Khóc lả khóc lơi 
Ông ngư dân ơi 
Cho tôi về với vợ! 
 
Tháng ba rơi vãi 
Mấy nhánh rau sam 
Hoa vàng chi chít 
Nàng kia cúi nhặt làm chi 
Để cho tôi lấy rau gì tôi mơ? 
 
   Tháng 3/ 2010 
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Bài 2 
 
ĐA KHÚC 
 
Anh có về Đường Lâm không anh? 
Mắt em trong veo như màu nước 
Hay màu dịu dàng của nắng đồng chiêm 
Mẹ đang phơi cau bên thềm nắng 
Hạt cau nào rơi xuống 
Tay mẹ gầy 
Tát cạn cả đồng sâu. 
 
Khúc niệm: 
Tóc dài em thả mùa gió lạ 
Bóng dừa nghiêng từ độ cha không về 
Bần thần em gõ cọc tre 
Ao làng nước đục 
Bến nước thì sâu 
Trâu con đòi tắm 
Trâu mẹ dúi dụi đòi qua 
Chiếc lá đa rơi 
Nhoà mắt mẹ. 
 
Khúc xưa: 
Ngày giặc đốt làng 
Cột đình bị cháy 
Ông Từ thao thức suốt đêm 
Năm đói lũ về 
Cổng làng còn ngập nước 
Cội đa già sống chết với làng quê 
Bà bảo:  
Cả nhà đi đổi gạo 
Trên tận núi Ba Vì 
Vẫn đói ăn 
Cơm trộn với sắn 
Gới bát cơm trắng để giành cho con 
Quần cộc áo dài 
Ngày mai đi học. 
 
Khúc vấp: 
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Mùa gặt 
Hương lúa thoảng bay khắp làng 
Lúa mới không ăn 
Cất vào trong cót 
Chuột chơi đồ hàng 
Lúa vàng, lúa ơi 
Nhặt lên từng hạt cơm rơi 
Kẻo làm bà xót 
Nồi cá kho ngọt 
Bà bảo kho dừ 
Vài hôm không hỏng 
Cá à cá ơi. 
 
 
Khúc lạc: 
Mùa khổ ải đã qua 
Ai về miền “đất ngọt” 
Mưa nắng dãi dầu 
Chú bé chăn trâu 
Vẫn đem diều ra thả 
Trên cánh đồng làng 
Vi vu tiếng sáo 
Tính tang tình tang 
Vui gì hơn đi chăn trâu? 
Mót khoai mót lạc 
Lửa đồng cháy xém cả thời ấu thơ. 
 
    2010 
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Bài 3 
 

MÙA MƯA 
 

“Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy 
Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi” 
Tơi bời mưa lũ 
Quen gót theo chân người lại ruộng 
Lúa chị lúa em 
Tẩn ngẩn nhìn Giời  
Con cá bống mú 
Đớp hạt mưa rơi 
Lạch bạch theo mẹ bơi về rạch nhỏ 
Giàn trầu tìm chỗ trú mưa  
Lật ngang lật ngửa 
Xao xác góc vườn. 
 
Có ai nhớ mùa mưa nơi quê nghèo vắng vẻ? 
Tìm về thuở một hai 
Con chai chai cũng khép mồm giữ ngọc 
Giữ chẳng nổi giọt sầu của mẹ 
Mẹ đi bằng đôi dép nhựa 
Ra đồng bỏ quên cả gánh đòng đong 
Mục đồng nào giữ hộ 
Để trâu gánh về! 
 
Còn ai quên đôi ba câu ca dao? 
Về quê bà nhắc  
Giọng bà đắng mùi trầu không 
Đỏ tươi khóe môi thời con gái 
Bà lẫn con bằng bác 
Lẫn cháu bằng cô 
Nhưng không câu ca dao nào lẫn.  
 
Cháu về thăm mùa mưa 
Thăm bà 
Thăm mái nhà dột xác xơ 
Thăm lại những buổi chiều thờ ơ hát câu hò bên giếng nước làng chưa lát 
gạch! 

Tháng 12/ 2010 
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Bài 4 
 
MỤC ĐỒNG 
 
Cào cào châu chấu 
Bôn ba khắp các ruộng 
Chui vào giọ nhỏ của thằng bé chăn trâu 
 
Hướng mắt trông 
Ngoài đằng xa 
Ai ốm dặt ốm dẹo 
Cố khom lưng cấy nốt luống mạ gầy 
 
Theo chân trời cỏ hướng ngọn tứ phương 
Ai đem châu chấu bỏ vào mùa gặt hái? 
Bỏ đàn bỏ lũ 
Xạc xào góc ruộng 
Theo đồng sâu mục đồng tìm cá lạc 
Lõm bõm dưới bùn 
Dù trời chiều 
Vẫn ngả nghiêng nhìn dẫu nắng chẳng là nắng thẳng 
 
Mục đồng kia vừa đi vừa đọc 
Khóc lướt thướt thương 
Dế Mèn, Dế Trũi 
Mải mê quên nắng đợi 
Chân trời chìm vào mây xa 
Quên cả lời mẹ dặn 
Làm lạc nghé lạc trâu 
Loa lên đài 
Xóm trên xóm dưới 
Oang oang 
 
Ai chưa làm mục đồng 
Còn chưa biết bên bờ mương nước chảy  
Có dòng tuổi thơ vun vút trôi. 
 
   Tháng 1/2011 
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Bài 5 
 
NHỚ MÙA 
 
Trời màu xám  
Đất thì màu nâu 
Thành phố hiện ra trong làn mưa cũ 
Ánh đèn giấu niềm u uất 
Chuẩn bị đón ngày sang 
 
Đã quên rồi đồng đầy cuống rạ 
Chim sâu ri rỉ 
Ngọn thổi lên mây 
Gốc còn ở lại 
Mẹ gánh mẹ gồng 
Tan buổi chiều mưa lũ 
 
Đã quên cả hạt gầy hạt mập 
Bà kể chuyện ngày xưa 
Ông vào bộ đội 
Bà đứng một mình 
Ngóng 
Rụng hoa tre 
 
Xót lòng quên mất 
Tiếng làng tiếng quê 
Ngọng lên ngọng xuống 
Con trẻ vẫn tập nói ê a 
Tiếng nói đầu tiên vẫn là tiếng mẹ. 
 
Bỏ quên thành phố 
Về thôi! 
Xóm trên xóm dưới 
Bốn mùa chẳng đổi thay 
 
Xuân 
Tiếng mõ chùa mạch lạc 
Sư thầy dậy sớm tụng kinh 
Cửa chùa thì mở 
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Khách vào ra 
Mẹ đưa con lên chùa xin chữ 
Các vãi đi chùa súng sính mảnh áo thâm 
Bên phía đình làng 
Hội về trống giục 
Sới gà chưa mở đã tìm nhau 
Cờ tướng cờ người 
Thay nhau lấy sân kho dàn trận 
Ngõ xóm quây quần 
Bên mâm xôi con gà dâng Thánh. 
 
Hạ 
Gà gáy tiếng gà xao xác trên ngọn 
Hồng xiêm chín rụng đầy sân 
Chim ăn trộm 
Chuyền cành chạy trốn 
Chuột rủ nhau 
Tìm chỗ trú rạng đông. 
 
Mặt trời dậy sớm 
Mẹ không ăn cơm nguội 
Đi chợ cho kịp buổi hàng 
Bố đánh răng cũng vội 
Đàn gà quang quác đòi ăn 
Tung cửa chuồng chật chội 
Bà tập tễnh chống gậy 
Hãm ấm chè tươi kẻo ngày xót ruột 
Đầu làng gió gỡ cành tre 
Cọt kẹt 
Trẻ con đu mình 
Rụng cả quả đa 
Rụng tất tả mùa hè 
Như đốm lửa. 
 
Thu 
Chẳng thấy vàng hoa cúc 
Chỉ thấy gió về mê mải trời đêm 
Mắt em ngây ngô  
Cánh cổng trường sơn xanh sơn đỏ 
Em có buồn như lá 
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Xạc xào trong nắng tươi 
Mùa thì khô không khốc 
Mắt người tan giọt sương 
Mẹ vẫn đội trời đi bẻ ruộng 
Em vẫn cắp sách đi trường làng 
Xâu lá vàng mang về nhóm bếp 
Bà níu về một rổ khói thơm. 
 
Đông 
Chị chẳng ưa mùi quần áo mốc 
Đem phơi mòn mỏi nắng ba chiều 
Cây vội lụi dần như người cũ 
Cái lạnh về tê tái đêm mơ 
Bà thì thu tay vào trong áo 
Em lại gần bếp lửa đỏ hồng da 
Đàn gà con tụm vào một xó 
Mẹ gà vất vả đợi mùa qua. 
 
Cây bốn mùa đổi lá 
Người bốn mùa tái tê 
Tuổi nào thêm lối cũ 
Mênh mang đợi ta về. 
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Bài 6 
 

TỈ TÊ 
 
Có giấc mộng phù du nào 
Mà con không bay qua bầu trời của mẹ 
*** 
Ngọn gió bốn mùa tóc rối 
Mẹ gỡ thành những đợt sóng thu 
Bên kia cánh đồng là dòng sông Tích 
Bên này là tuổi thơ con cắp sách đến trường 
Mẹ đều thương! 
 
Mẹ đều thương! 
Ngọn lúa đong đưa 
Ngọn lúa nặng tay bừa 
Trâu kéo cày cũng biết mình mệt nhọc 
Thương bố hơn thương những ngày đói gắt 
Bà độn sắn khô 
Cơm trắng cũng đắng lòng 
Cái bị rách đựng đầy lúa mót 
Em cõng trên vai  
Núi ngợp trắng mây buồn 
Núi con khóc thương em 
Núi bố khoác vai con bằng bầu trời vàng nắng 
 
Mấy ngả thu đã sang 
Con đường vàng ngập lá 
Lúa trổ đòng lơi lả 
Vấn vít mùa em đi! 
 
*** 
Mùa hè sắp đi 
Mưa rơi lũ lượt 
Ông Giời cướp mùa hè bằng những cơn mưa dài sướt mướt 
Sông Tích nhè nhẹ trôi 
Cỏ gianh cỏ lác 
Lục đục mưa rơi 
Bên bờ sông ai chạy đằng Đông bỏ ruộng 
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Để nước ngập tràn lan 
Theo em bẻ cành ngô đỡ nước 
Chẳng đỡ nổi bầu trời 
Rơi lả tả 
Anh xắn quần ống cao ống thấp 
Tập tễnh ra đồng 
Tháo dòng cứu ruộng. 
 
Cành tre khấp khểnh 
Mang mưa rẽ mùa hạ 
Rẽ ngang rẽ dọc 
Nước ngập bến ao làng 
Chị đứng thở đứng than 
Lấy bến đâu mà giặt! 
 
*** 
Mẹ bảo: 
Yêu thương nào cũng ngọt ngào và giản dị 
Bởi cánh đồng không nói dối bao giờ. 

2011 
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Bài 7 

ĐIẾM CANH 
 
Đêm nay có ai tuần tra 
Đi qua điếm Hè nghi ngút khói 
Ngồi hóng gió 
Chú lính dõng còn to nhỏ 
Cả nhà ông Bếp sắp về 
 
Bên kia làng Đoài 
Có ai vừa mất 
Kèn trống ỉ ôi 
Khóc than cho một kiếp người 
Ba năm hay cả năm năm 
Cũng chỉ là cát bụi 
 
Chẹp chẹp miệng thuốc 
Chú lính dõng lại đi tuần    
Năm nay xóm trên được mùa, xóm dưới cũng no đủ 
Ngày mùa mệt nhọc 
Xóm làng ngủ say 
Đi tuần đêm trú tạm điếm này 
Thổ thần thổ địa đứng khoanh tay 
 
Chập tối làng đóng cổng 
Xóm cấm vào ra 
Cái ngày khó khăn  
Canh đêm trộm đói 
Gọi nhau thì thầm 
Nhà này nhiều lúa 
Nhà này còn cơm nguội với cá kho 
 
Chú lính giả vờ nhắm mắt 
Cây bàng già xào xạc  
Gọi tên xóm tên làng 
Điếm canh nhẹ nhàng 
Đi vào giấc ngủ. 
   

Vào hè 2011 
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Bài 8  
 
Lại tháng ba 
 
Khi trở về 
Mình bị ám ảnh tháng ba làm nhục 
Khu vườn xoan với những cây xoan khẳng khiu 
Nền trời xanh nhạt 
Những tầng lá còn xanh non 
Rồi một ngày ngỡ ngàng hoa tím xum xuê trước mặt 
Một ngày cánh tím tuôn rơi như mưa 
Sân nhà, vườn ngõ, đầu hè, cuối tường 
Xao xác hoa xoan 
Mình tơi tả 
 
Hoa xoan và sự lầm tưởng về mùa 
Đã qua đi như một cơn mơ dài giá lạnh 
Choán chiếm cả mùa sau 
Cái đẹp mong manh như một làn gió thổi 
Đem đi hết những đầu những cuối 
Để lại mộng mị không có hồi âm 
Chỉ nhớ qua loa 
Tháng ba 
“Hoa xoan rụng xuống bà già cất chăn” 
Nghĩa là hết rét!!! 
Mình trở về trạng thái đơn côi. 
    

Tháng 3/ 2012 
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Bài 9 
 
XA CÁCH 
 
Khi con đường mang nỗi nhớ đi vào sâu hút mắt 
Không còn thấy bạn ta 
Với tấm lưng áo màu ngày trời đổi gió 
Mỗi ngày trôi qua là một ngày bạn ta đi xa hơn 
Xa ta và xa hết thảy những năm tháng nhọc nhằn 
Mảnh đất nhỏ bạn ta nằm 
Giờ cũng chỉ còn thơ dại 
Có những nỗi đau còn xót lại 
Bên gốc đa già cũ kĩ 
Đói nghèo và mông lung 
Khiến ta không còn thấy đớn đau dằn vặt 
Thời thế nào cũng không mang lại gì 
Chỉ có ta còn lại với ta thôi 
 
Bạn ta đi xa khỏi ngày rét mướt 
Nằm ấm riêng một góc trời 
Có hay ta cũng khóc cười với thế nhân? 
 
   Tháng 4/ 2012 
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Bài 10:   
 
Những khoảnh khắc nghe người tình rủ rỉ 
 
Anh uống rượu,  
ngồi ngắm trăng trên đỉnh núi rất cao, 
nơi này lần đầu tiên anh đến được  
Không có cô gái nào,  
Vì không ai khiến anh đánh đổi tất cả để chiều chuộng như với em! 
(26/04/2012, 00:06:42). 
 
Tự dưng anh cô đơn  
Toàn đi một mình và im lặng... (22:57:25). 
Anh lạc đường vào cái bản nào đó 
Không biết xung quanh là gì 
Chỉ thấy trăng trên trời đỏ ối, bé như cái liềm cắt lúa (22:59:49).  
Lù Mý Chử ở bản Lò Ma đưa anh về 
Đồn biên phòng núp trong sương đêm đen kịt 
Anh đi bộ đau chân rồi. ( 27/04/2012, 23:09:18) 
 
Anh xin lỗi, thiên thần bé của anh, 
Nhưng anh tự hỏi, anh đã làm gì để đến nỗi anh phải chịu những ám ảnh 
buồn như thế này? ( 28/04/2012, 01:41:30)  
 
Càng đi, càng nhiều người quí,  
nhưng càng ồn ào, càng cô đơn  
Cuộc sống của anh dạo này như trên mây 
Chỉ còn phảng phất khuôn mặt em và nụ cười 
Lúc anh buồn, chắc em đang ngủ 
Ừ. Lúc nào thấy phiền thì bảo anh đi đi.  
Ở nơi này, anh cũng nằm trong chăn, khách sạn của anh rất đẹp 
Anh ở phòng đốt nến, 
Và nhớ em 
nhớ hơn khi ở ngoài kia gió rét, mưa, sương mù giăng kín.  
(29/04/2012, 02:10:55)... 
 
Điều duy nhất anh cần là một tình yêu trọn vẹn 
Em là thiên thần bé thì phải trọn vẹn.  
Nếu không cũng chỉ là người đàn bà bình thường  
và sẽ được đối xử bình thường thôi. (03/05/2012, 00:21:24) 
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Sự ngây thơ và cả tin của em chỉ làm anh lo đắng lòng  
Anh đang xúc động lắm 
Khi em nghe những lời thật thà này 
Hãy bình tĩnh như một người tu hành (03/05/2012, 05:20:07) 
 
Em hãy yêu anh mãi mãi nhé  
Thiên thần bé của anh!  
Mặt trời ngoài kia đang lên rồi. (04/05/2012, 06:44:16) 
     
    Tháng 5/ 2012  
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