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Phần lớn các tác phẩm mỹ thuật của 
thời kỳ Hy Lạp cổ đại đã bị phá hủy 
sau bao cuộc chiến tranh thôn tính và 

tôn giáo. Phần lớn những bức tượng trong các 
bảo tàng ngày nay chỉ là những bản sao từ thời 
kỳ La Mã cổ đại được dùng làm khuôn mẫu cho 
những đồ lưu niệm, đồ trang trí trong nhà và 
ngoài trời. Tuy nhiên, phải nhờ có những bản 
sao chép của người La Mã đó mà con người 
thời nay ít ra có được một ý khái niệm mờ nhạt 
về những tuyệt tác của người Hy Lạp cổ đại. 

Dường như người Hy Lạp cổ đại giỏi ở tất cả 
các lĩnh vực. Những tư tưởng chính trị của họ 
được coi là hình mẫu của chế độ xã hội dân chủ 
đương đại. Văn chương, kịch và triết học tồn tại 
ở Hy Lạp rất quen thuộc, kinh điển đối với tất cả 
các học giả. Kiến trúc và điêu khắc ảnh hưởng 
đến hầu hết các trường phái trong lịch sử nghệ 
thuật phương Tây. Rồi, mặc dù khoa học và triết 
học giúp người Hy Lạp cổ đại hoài nghi truyền 
thống và truyền thuyết về các vị thần, song, 
nhìn trở lại suốt thời kỳ này, thì một điều hiển 

ĐỀ TÀI THẦN THOẠI HY LẠP  
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Tóm tắt

Thời kỳ Hy Lạp cổ đại trong mỹ thuật luôn được ca tụng là buổi bình minh tuyệt vời của mỹ thuật 
loài người, là Vương quốc của cái đẹp, là khi khoa học và triết học lần đầu tiên thức tỉnh. Ở đó, cái Đẹp 
trở thành mực thước, không chỉ thể hiện ở hình thể mà còn ở đề tài. Cái đẹp trong đề tài chính là miêu 
tả các vị thần, các vị anh hùng, các câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Những vị thần đó luôn được 
biểu hiện bằng hình thể mẫu mực, hướng tới một vẻ đẹp hoàn mỹ. Có thể khẳng định rằng, thần thoại 
Hy Lạp chính là nền tảng của nghệ thuật phương Tây. Vai trò nền tảng này không chỉ ở thời kỳ xa xưa 
đó, mà còn kéo dài, xuyên suốt lịch sử châu Âu, từ Phục Hưng, Tân cổ điển đến hiện đại. Mảng đề tài này 
còn xuất hiện trong rất nhiều trường phái mỹ thuật.

Từ khóa: Thần thoại Hy Lạp, nghệ thuật, mỹ thuật.

Abstract

Hellenistic period in art has always been hailed as the great dawn of the human art, as the Nation of 
beauty, is when the science and philosophy awaken for the first time. In which, the beauty becomes the 
example, not only expressed in the form but also in the subject. The beauty of the subject is to portray 
gods, the heroes in the stories in Greek mythology. The gods are always represented by exemplary 
form, towards a flawless beauty. It can be affirmed that Greek mythology is the foundation of Western 
art. This fundamental role not only existed in the historical period, but has extended throughout 
European history, from the Renaissance, Neoclassicism to present. This subject also appears in many 
schools of arts.
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nhiên có thể khẳng định: thần  thoại Hy Lạp là 
nền tảng của mỹ thuật Hy Lạp cổ đại. 

Mỹ thuật vẽ nên các huyền thoại, các câu 
chuyện, các sự kiện chắp nối của từng đức tin. 
Tuy nhiên, mỗi sự mô tả đều là cách hiểu của 
cá nhân người sáng tác về các nhân vật hay 
sự kiện thần thánh. Bằng cách tạo ra một hình 
ảnh như vậy, người hoạ sĩ đã làm cho truyền 
thuyết, thần thoại cụ thể hơn, bớt trừu tượng đi 
để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Các vị thần trong 
thần thoại Hy Lạp đều to lớn và có quyền năng 
tối thượng, sức khoẻ hơn người nhưng lại được 
mô tả với những cá tính bình thường của con 
người như yêu đương, ghen tuông, giận dữ và 
trong những tư thế rất con người. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ lớn 
nhất ở thời kỳ đó, Praxiteles, là bức tượng Nữ 
thần tình yêu, nàng Aphrodite đang bước 
vào bồn tắm; hay bức tượng đồng diễn tả 
thần Hermes đang bế và nô đùa với thần 
rượu Dionysys; tượng Apollo ở Belvedere; hay 
tượng Vệ nữ Milo là một số minh chứng cho sự 
diện diện của đề tài thần thoại Hy Lạp trong 
thời kỳ này. 

Tượng Apollo ở Belvedere cho thấy một 
mẫu đàn ông lý tưởng, đứng trong tư thế 
khoan thai, cánh tay cầm cung vươn dài và 
đầu quay ngang như đang nhìn theo mũi tên. 
Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là Thần tiên tri, 
âm nhạc, chữa bệnh. Như hầu hết các vị thần 
trên đỉnh Olympia, Apollo không hề do dự khi 
xen vào những quan hệ dưới trần gian. Thần 
là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của người 
anh hùng Achilles. Trong đội ngũ các anh hùng 
bao vây thành Troy trong cuộc chiến thành 
Troy, Achilles là chiến sĩ tài giỏi nhất. Chàng 
đã đánh bại dễ dàng chỉ huy Hector của thành 
Troy trong cuộc đơn đấu. Nhưng Apollo đã 
giúp Paris em trai của Hector báo thù, giết chết 
Achilles bằng một mũi tên thần. Khi một ai chết 
đột ngột, người đó bị cho là đã trúng một mũi 
tên của Apollo. Bản anh hùng ca của Homer 
về cuộc chiến thành Troy bắt đầu với việc thần 
Apollo gây ra một trận bệnh dịch bằng một 

cơn mưa tên xuống nơi đóng quân của quân 
Hy Lạp. Rồi những câu chuyện trong thần thoại 
Hy Lạp cũng có mặt trên các bức phù điêu của 
các công trình kiến trúc nổi tiếng, trong điêu 
khắc và trong cả đồ gốm.

Nhóm tượng Laocoon là một câu chuyện 
như vậy. Laocoon, một vị tư tế thành Troy 
phụng thờ thần Apollo, cảnh cáo đồng bào của 
mình đừng nhận con ngựa gỗ có quân Hy Lạp 
ẩn nấp trên trong. Các thần linh thấy kế hoạch 
của họ nhằm triệt hạ thành Troy có nguy cơ bị 
phá hỏng, liền sai hai con rắn khổng lồ từ biển 
lên bắt vị tư tế này cùng với hai cậu con trai của 
ông và xiết họ ngạt thở. Đó là một trong các 
câu chuyện rất thường gặp trong thần thoại 
Hy Lạp kể về sự tàn bạo mà những kẻ trên đỉnh 
Olympia đã làm để chống lại loài người khốn 
khổ. Đây có thể nói là một trong những tác 
phẩm tuyệt vời nhất của nghệ thuật Hy Lạp 
thể hiện ở cái cách những cơ bắp nổi cuộn trên 
hình thể của Laocoon, ở cái cách cánh tay diễn 
đạt sự nỗ lực, ở sự chịu đựng trong cuộc chiến 
đấu tuyệt vọng, ở vẻ đau đớn trên khuôn mặt 
vị tư tế, ở sự vẫy vùng yếu đuối của hai cậu bé 
và ở cái cách hóa đá tất cả những chuyển động 
hỗn loạn này thành một nhóm tượng vĩnh cửu, 
đã khơi dậy biết bao ngưỡng mộ. 

Các học giả đều cho rằng nền văn minh Hy 
Lạp cổ đại không chỉ toả sáng ở điêu khắc, kiến 
trúc mà còn ở cả hội hoạ, nhưng số lượng rất 
ít ỏi các tác phẩm hội họa Hy Lạp cổ đại còn 
lại đến ngày nay không chứng minh được điều 
đó, mặc dù số lượng bình gốm vẽ khá lớn. 
Không một nền văn hóa nào theo kịp Hy Lạp 
ở thể loại vẽ gốm. Những chiếc bình gốm Terra 
cotta được sử dụng làm quan tài, đựng tro của 
người chết, đựng rượu vang hoặc dầu oliu… 
Terra cotta (gốm nung) là một chất liệu rất bền, 
có thể vỡ nhưng không bị phân hủy, do đó các 
mảnh gốm vỡ có thể ghép lại. Chính vì lý do 
này mà rất nhiều bình lọ gốm Hy Lạp còn đến 
ngày nay. 

Tác phẩm Kylix (cốc uống nước) mô tả Eos 
và Memnon. Chiếc cốc này được vẽ theo phong 
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cách hình thể đỏ*, phát triển muộn hơn vào 
thế kỷ 6 TCN. Nền màu đen được tráng men, 
vẽ rỗng những hình thể với màu đỏ tự nhiên 
của gốm. Đôi khi các chi tiết được vẽ thêm vào 
bằng màu trắng. Eos là vị thần bình minh, ôm 
thi thể của người con trai, Memnon, bị người 
anh hùng Achilles giết. Ở đây đã có ý tưởng gợi 
không gian, chiều sâu bằng việc đặt thi thể của 
Memnon trước Eos. Cũng như ở đôi chân đan 
chéo, cánh tay bỏ thõng của Memnon giúp tạo 
ra sự cân bằng trong thị giác với đôi cánh mở 
rộng của Eos. Chiếc bình này, được ký tên tác 
giả Douris - như sự đánh dấu của lòng tự trọng, 
sự tự hào của người nghệ sĩ đối với tác phẩm 
của mình.

Người đời sau còn thấy hai vị anh hùng của 
Homer, Achilles và Ajax, đang chơi cờ trong lều 
trên bình gốm vẽ theo phương pháp hình thể 
đen**. Trên một bình gốm hình thể đỏ khác có 
niên đại TK5 TCN, họa sĩ diễn tả một tình tiết 
cảm động từ câu chuyện Ulysses, khi người 
anh hùng trở về sau mười chín năm xa cách, cải 
trang thành kẻ ăn mày chống nạnh với bị gậy 
và chén bát. Người vú già trong lúc rửa chân 
cho chàng đã nhìn thấy vết sẹo quen thuộc 
trên cẳng chân và nhận ra chàng. 

*        *

*

Như trên đã đề cập, đề tài thần thoại Hy Lạp 
còn xuất hiện rất nhiều trong mỹ thuật phương 
Tây, đặc biệt trong thời kỳ Phục Hưng. Vào thời 
kỳ này, khi khen một hoạ sĩ nào, người ta thường 
có thói quen nói rằng: tác phẩm của hoạ sĩ đó 
có thể sánh ngang với “người xưa”, người xưa 
đây là những hoạ sĩ Hy Lạp, La Mã cổ điển. Khái 
niệm “phục hưng” ở nơi người Ý đương thời, 
chính là để nói lên cái ý tưởng “khôi phục” lại 
ưu thế của La Mã về mặt văn hoá vào thời kỳ 
oanh liệt nhất, trước khi bị giặc Goth xâm lược 
ở thế kỷ VI, trong khi đối với người Âu châu, nói 
chung, thời kỳ Phục Hưng có một ý nghĩa rộng 
hơn: đó là thời kỳ người ta muốn quay trở lại 
với những quy tắc nghệ thuật cổ điển Hy-La. 

Những tác phẩm mỹ thuật Phục Hưng luôn 
chú trọng đến việc làm mới những nhân vật, 
những sự kiện của thần thoại. Với những người 
sáng tạo nghệ thuật thời kỳ này, thần thoại Hy 
Lạp không chỉ là những truyện thần tiên vui 
tươi và đẹp đẽ, mà hơn thế, chúng chuyển tải 
thông điệp nào đó, chứa đựng một chân lý và 
huyền nhiệm nào đó. Những vị thần được biểu 
hiện ở những tư thế say đắm với người tình da 
trần mắt thịt, thể hiện sức căng trong cơ bắp và 
vẻ đẹp hình thể lý tưởng. 

Bức tranh sơn dầu “Thần Vệ nữ và Adonis” 
của họa sĩ Titian thời kỳ Phục Hưng là câu 
chuyện về nữ thần Tình yêu và sắc đẹp với 
người tình Adonis. Venus (Vệ nữ) yêu Adonis, 
con trai của vua đảo Chypre. Vì chàng, Venus 
quên cả núi Olympia, quên cả sắc đẹp của mình. 
Dưới trời nắng như thiêu hay trong mưa to gió 
lớn, nàng đều đi theo Adonis để săn hươu nai. 
Bức tranh kể lại câu chuyện đó bằng hình ảnh 
thần Vệ Nữ vô vọng níu kéo người tình da trần 
mắt thịt Adonis của mình khỏi thú vui săn bắn 
vì anh chàng ham vui này được tiên đoán là sẽ 
chết trong khi đi săn. Adonis thì cố gắng thoát 
khỏi vòng tay của vị nữ thần xinh đẹp để đi săn 
cho bằng được.

Bức “Thần Vệ nữ ra đời” của họa sĩ Botticelli 
cũng vậy. Một câu chuyện thần thoại được kể 
lại một cách tuyệt đẹp và mang đầy cái tôi của 
người nghệ sĩ. Thần Vệ Nữ vừa đi lên từ biển 
trên một vỏ sò được đưa dẫn bởi các thần gió 
đang bay giữa cơn mưa hoa hồng. Khi nàng sắp 
bước lên bờ, một nữ thần đồng nội đón nàng 
với chiếc áo choàng đỏ tía. Vệ nữ của Botticelli 
đẹp đến nỗi người ta không nhận ra cổ nàng 
dài một cách bất thường, đôi vai xuôi và cánh 
tay trái gắn liền với cơ thể một cách kỳ cục. Một 
vẻ đẹp và sự hài hòa của cái mẫu mực đã gia 
tăng ấn tượng về sự mỏng manh và mềm mại 
được gió thổi dạt vào bờ biển như một món 
quà từ các vị thần. 

Một trong thành tựu mỹ thuật khác của 
thời kỳ Phục Hưng kể thần thoại Hy Lạp là bức 
tượng “David” của danh họa Michelangelo. Đây 
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được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng 
tác điêu khắc của Michelangelo. Bức tượng 
David khổng lồ (4,34 m) được sáng tác từ năm 
1501 đến 1504. Người anh hùng huyền thoại 
này được mô tả trong trạng thái khoả thân, rất 
uyển chuyển và mềm dẻo, những múi cơ bắp 
tuyệt đẹp đầy tính đe doạ. David đang nhìn 
vào một khoảng không mông lung sau khi đã 
đánh gục người khổng lồ Goliath. Khuôn mặt 
chàng biểu lộ lòng quả cảm và quyết tâm cao 
độ khiến người ta phải hãi hùng, e sợ. Đây cũng 
là đặc điểm tiêu biểu của rất nhiều hình tượng 
sáng tác của Michelangelo và cũng là dấu ấn cá 
nhân của riêng ông. 

Trong nửa cuối thế kỷ 18, sự hồi sinh của 
chủ nghĩa cổ điển được gọi là Tân cổ điển một 
lần nữa làm mới lại nghệ thuật cổ điển Hy - La 
và đặc biệt là thần thoại Hy Lạp. Các nghệ sĩ 
Tân cổ điển lấy cảm hứng chủ yếu từ những 
khám phá khảo cổ ở Italia và một số điểm khác 
ở khu vực Địa Trung Hải và từ những bài viết 
ca ngợi thành tựu điêu khắc cổ đại Hy Lạp của 
nhà lịch sử nghệ thuật Đức Johann Joachim 
Winckelmann. Trong điêu khắc, các nghệ sĩ Tân 
cổ điển thường mô phỏng lại các bức tượng, 
các nhân vật của thời kỳ cổ đại. Tác phẩm cổ 
đại được các nghệ sĩ thời kỳ này yêu thích là 
Apollo Belvedere. Một lần nữa, khí chất của 
những vị thần, những anh hùng Hy Lạp lại 
được mô phỏng, học tập và tái hiện một cách 
đầy hứng khởi. 

Một trong những họa sĩ hàng đầu của 
trường phái Tân cổ điển là họa sĩ Jacques 
Louis David (1748-1825). Sống trong bầu 
không khí của cuộc cách mạng tư sản Pháp, 
bản thân người họa sĩ, cũng như những con 
người thời đó, tự cho mình là người anh 
hùng. Họ có cảm giác đang sống giữa thời 
đại anh hùng như trong trường ca Hy - La, 
trong những tích truyện thần thoại Hy Lạp. 
Khi Marat- một trong những lãnh tụ của cuộc 
Cách mạng Pháp- bị một phụ nữ trẻ ám sát 
trong khi tắm, David đã vẽ ông ta như một kẻ 
tử vì đạo, tạo cho khung cảnh đẫm máu một 
dáng vẻ anh hùng truyền thuyết. 

Đề tài về các anh hùng truyền thuyết, các vị 
thần Hy Lạp vẫn tiếp tục tạo một nguồn cảm 
hứng mạnh mẽ cho các nghệ sĩ Châu Âu thế 
kỷ 20. Đặc biệt, ở Pháp và Tây Ban Nha, họa sĩ 
Georges Braque (1882–1963) và Pablo Picasso 
(1881–1973) thường sáng tác về đề tài này. Có 
lẽ một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về đề 
tài thần thoại Hy Lạp trong một loạt các sáng 
tác của Picasso là huyền thoại về Minotaur. Câu 
chuyện được sử dụng để ám chỉ về sự ghê rợn 
của bạo lực trong cuộc sống hiện đại. Minotaur 
là hình tượng nửa người nửa bò trong thần thoại 
Hy Lạp, là con rơi của Hoàng hậu Pasiphae, vợ 
của vua Minos xứ Krete. Minotaur thường được 
biểu hiện bằng hình tượng mình người, đầu bò 
tót, đuôi bò. Minotaur bị nhốt trong một mê 
cung và được người trần cúng tế bằng những 
cặp nam thanh nữ tú xinh đẹp. Trong tranh của 
Picasso, Minotaur thường được thả tự do, đầy 
sinh lực.

N.T.T.N

(Ths, Phó trưởng khoa Nghệ thuật đại chúng)

Chú thích:

* Hình thể đỏ, ngược lại với hình thể đen, phần 
nền được tô đen chừa lại các hình thể với màu đỏ 
của đất sét.

** Hình thể đen, một phương pháp vẽ gốm, ở đó 
người vẽ tô đen các hình thể, nhưng chừa lại nền 
đỏ - là màu của đất sét nung
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